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Overpeinzing van de maand
Wacht niet op bijzondere momenten, maar maak gewone momenten
bijzonder |
Nieuwsbrief april 2024
Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de ledenbijeenkomst op

Maandagavond 29 april 2024

om 19.30 uur begint de presentatie van Dhr.M.Oosthoek ( Landschapsbeheer )
Ineen zaal van de Levensbron , Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk

De lezing gaat over de begrazing van ruim 1700 schapen en 10 border collies
met een team van 6 herders.

Er worden een aantal verbazingwekkende filmpjes getoond ter illustratie

LET OP, de zomertijd is ingegaan en we gaan nu weer naar de avonden




Verslag ledenmiddag 25 maart 2024

Onze voorzitter Henny Kooiman heette iedereen van harte welkom en verzocht
ons om te gaan staan en een minuut stilte om Mevr. Greet Lodder te herdenken
die op 6 maart 2024 is overleden.

Daarna gaf zij het woord aan Dhr. Klaas Driebergen die ons een kijkje gaf in het
oeuvre van Martin Toonder. Dit aan de hand van film fragmenten en voorgelezen
teksten en verhalen over het leven van Marten Toonder.

Dhr. Klaas Driebergen is neerlandicus en sinds zijn dertiende een groot
Bommelliefhebber. Hij is schrijver en samensteller van meerdere boeken over
Martin Toonder , zijn afstudeer scriptie ging hier uiteraard ook over.

Marten Toonder is tekenaar en schrijver ( 1912 - 2005 ) en de schepper van de
Bommelsaga, een verhalenreeks die geschreven is tussen 1941 en 1986, waarin
De 177 verhalen verschenen als dagbladafleveringen in verschillende kranten en
werden daarna in boekvorm in vele uitvoeringen gepubliceerd , waarin een heer
van stand, Oliver B. Bommel en zijn jonge vriend Tom Poes centraal staan.

In 21 landen was zijn strip in de krant te lezen en zijn boeken zijn in 10 talen
vertaald.

Hij was een echte taal virtuoos. De waardering voor zijn werk heeft geleid tot
verschillende literaire prijzen en is tot cultureel erfgoed benoemd.

Inhoudelijk is er in de Bommelsaga een toenemende verdieping en bezinning te
bespeuren, naast het op ironische en soms satirische wijze aan de kaak stellen
van maatschappelijke onzinnigheden. En dit alles met een flinke portie humor.
Als taalvernieuwer kennen we van hem een aantal Nederlandse woorden, die in de
grote van Dale zijn terechtgekomen. Zoals: Denkraam / bovenbaas / minkukel /
grofstoffelijke trillingen / zielknijper / superzaken, breinbaas / grootgrutter /
dorknoper enz. Ook uitdrukkingen zoals: als je begrijpt wat ik bedoel /

een eenvoudige doch voedzame maaltijd / verzin een list / geld speelt geen rol /
zoals mijn goede vader zei / mijn teer gestel , zijn scheppingen van Toonder.
Marten Toonder woonde van 1965 tot 2001 in Ierland, daarvan zie je veel terug
in zijn tekeningen.

Hij had op jonge leeftijd al een studio met 21 medewerkers en

Jan van Haasteren ( van de puzzels ) is bij Toonder begonnen als tekenaar.

Er valt nog heel veel over hem te vertellen , er is ook nog een museum in
Zoeterwoude en op internet is er nog van alles over hem te vinden.

Er konden ook nog boeken gekocht worden van Dhr, Driebergen, maar daar was
niet veel belangstelling voor.

Al met al weer een geslaagde middag er waren 45 dames aanwezig

( een beetje een teleurstellende opkomst )

en de bloemen zijn gewonnen door Polly Farla

Opbrengst lief en leed pot € 34,00

Cathy Aerts



In Memoriam

Tot ons verdriet moeten wij u berichten dat ons trouwe lid Greet Lodder
op 6 maart 2024 is overleden. Zij is 83 jaar geworden.

Greet liet zich inspireren door het voorbeeld van de oecumenische gemeenschap
van Taizé.

Haar leven stond in het teken van omzien naar de ander. Dat bracht Greet tot
uiting als onderwijzeres in Nederland, maar later ook als begeleidster van
gehandicapte kinderen in Brazilié en Portugal. Het verblijf in de sloppenwijken
van Brazilié was zwaar, maar toch noemde zij dat later haar gouden ftijd.

Haar hulpvaardigheid hebben wij ook in onze afdeling ervaren. Tijdens haar
25-jarig lidmaatschap stond Greet altijd klaar om een helpende hand te bieden.
Zo heeft zij vele jaren gezorgd voor de verspreiding van onze nieuwsbrieven.

In haar vrije tijd stonden fietsen en lezen voorop. Greet heeft grote afstanden
per fiets afgelegd, waarbij zij helaas nogal eens een onfortuinlijke val maakte.
Toch bleef ze altijd optimistisch.

Zij was jarenlang een enthousiast lid van de leesclub van onze afdeling, waarbij
haar inbreng en kennis van zaken zeer werd gewaardeerd.

Op 13 maart 2024 hebben wij afscheid van Greet genomen tijdens een mooie
oecumenische dienst in de Opstandingskerk in Rijsoord. Voor deze plechtigheid
was grote belangstelling, niet verwonderlijk omdat Greet een groot deel van haar
leven in Rijsoord heeft gewoond waar ze intensief bij het kerkelijk leven was
betrokken.

Wij zullen Greet missen

H.F.van Kemseke-van der Zwet



Zomerfeest vrijdag 26 juli 2024.

Na de positieve geluiden van de vorige keren hebben wij besloten om nogmaals
een Zomerfeest te organiseren, Vrijdag 26 juli hebben wij in de Paradijshoeve
een Walking Lunch gereserveerd van 12.00 tot 16.00 uur. Graag aanmelden véor
6 juli 2024. De kosten bedragen voor de lunch € 27,50 exclusief drankjes.

Dit bedrag dient overgemaakt te worden aan de penningmeester op
rekeningnummer van de Vrouwen van Nu te Ridderkerk.

NL 64 RABO 0355 459 574 o.v.v. Zomerfeest.

De drankjes dienen door een ieder aan het eind van de lunch te worden
afgerekend.

Wij hopen op mooi weer, zodat wij ook nog buiten kunnen zitten.

Wij vinden het leuk om een dress code te adviseren, kleurrijk, zomers. U kunt
zich opgeven bij Ingrid Ververs, e-mail: verversi@xs4all.nl of mobiel 06-
49934020.

U kunt dan ook indien nodig dieet voorschriften doorgeven.



Dagtocht Schoenenkwartier Waalwijk 22 mei 2024

De prijs voor dit uitje is € 62,50 en indien u in het bezit bent van een museum
jaarkaart € 48,00

U kunt zich op de komende ledenavond hiervoor opgeven bij Nel Kuiper

Telf. 06 422 430 92 of per E-Mail dine.ma@planet.nl

En door het bedrag over te maken 1.g.v.NBVP,Vrouwen van NU,
rek.nr.NL64 RABO 0355 4595 74 o.v.v.uitstapje Waalwijk
Introducees zijn van harte welkom,( ook mannen mogen mee, ) maar zij betalen

€ 5,-- extra en leden gaan voor. Vol is Vol

PROGRAMMA: SCHOENENKWARTIER WAALWIJK

09.30 uur  Vertrek per luxe touringcar vanaf de Ridderhof in Ridderkerk.

10.30 uur  Aankomst bij het Schoenenkwartier te Waalwijk.
We worden hier hartelijk ontvangen met een kopje koffie of
thee en een halve zool (roomboterdeeg met amandelspijs en
kaneel, in de vorm van een schoenzool). Voor de liefhebbers
schenken we een 2e kopje koffie.

11.00 uur  Vervolgens kunt u op eigen gelegenheid het museum bezoeken. Het
museum verbindt op interactieve wijze het heden met het verleden
en de toekomst van de leer- en schoenenindustrie. Het heeft een
vaste opstelling van een selectie van de collectie van meer dan
13.000 schoenen en 7.000 objecten.

12.30 uur  Dit bezoek sluiten we af met een lekkere lunch, bestaande uit:
een kom huisgemaakte soep (keuze van de chef) en een selectie
van (halve) pistolets met vis, vlees en/of kaas (dag aanbod) en is
inclusief filter koffie/thee jus d'orange naar keuze.

13.30 uur  Na de lunch lopen we naar Sint Jan de Doper kerk.

14.00 uur  Onder leiding van enthousiaste gidsen krijgen we een rondleiding.
Met zijn 19 koperen koepels en de minaretachtige klokkentoren
domineert de rooms-katholieke Sint-Jan de skyline van de
Brabantse stad.

De kerk is gebouwd tussen 1923 en 1925 en heeft vele Oosterse
kenmerken. Niet alleen de buitenkant, maar ook het interieur van
deze kerk is erg indrukwekkend. Als je de Sint-Jan binnenloopt,
valt meteen de enorme ruimte op, de symmetrie met de vele bogen.


mailto:dine.ma@planet.nl

De grote koperen koepel met de prachtige glas-in- loodramen staat
als een schitterende kroon op de kerk.

15.30 uur  Na de rondleiding bent u nog een uurtje vrij in het centrum van
Waalwijk. Hier kunt u eventueel voor eigen rekening een
consumptie nuttigen.

16.30 uur  We vertrekken vanuit Waalwijk en rijden weer huiswaarts.

17.30 uur  Verwachte terugkomst in Ridderkerk.

Inloggen 'Voor Leden’ verandert per 15 april 2024

Op 15 april gaan de nieuwe afdelingswebsites live. Vanaf die dag zijn de oude
websites niet meer toegankelijk. Ook verandert vanaf die dag de manier waarop
leden inloggen op de website. Ieder lid heeft voortaan een persoonlijk account
voor de Voor Ledenpagina's. Na inloggen hebben leden toegang tot:

« delandelijke Voor Ledenpagina
« de Voor ledenpagina van elke provinciale website
o de Voor Ledenpagina van jouw eigen afdeling

Hoe loggen leden in?

Op de website zie je bovenaan in het midden van de oranje balk de knop
Inloggen. Het maakt niet uit of je op de landelijke, provinciale of
afdelingswebsite bent.

Leden loggen voortaan in met hun lidnummer (als gebruikersnaam) en postcode
(als wachtwoord).

Bij de postcode maakt het niet uit of je grote of kleine letters gebruikt en ook
niet of er wel of geen spatie staat tussen letters en cijfers.

Leden vinden hun lidnummer op hun ledenpas. Weet een lid haar lidnummer niet
(meer), dan kan zij dit opvragen bij het afdelingsbestuur. De secretaris, de
penningmeester en de ledenadministrateur kunnen met hun account de
lidnummers opzoeken in de ledenadministratie.






