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Zo, wat heb ik er zin in dit komende seizoen met de kerst!
Waarom? Simpel: de heerlijke sfeer, mensen om mij heen
hebben er zin in en de creatieve ideeën bruisen op honderd
procent!
 
En ja, ik houd de moed erin, ik zie zoveel moois en het kost
tijd, maar ik krijg er ook energie van als ik zie hoe vrouwen in
hun eigen kracht geweldige dingen voor elkaar krijgen!
 
Natuurlijk hoop ik jullie ook te inspireren en dat jullie een be-
sluit nemen: ik ga helpen om het waar te maken.
 
Vooral het hélpen is nodig komend jaar, want voorzitter
zijn alleen zonder groep gaat 'm niet worden!
 
Mocht je nu al een goed voornemen in gang willen gaan zet-
ten en deel uit willen gaan maken van een groep enthousias-
te vrouwen die onze mooie vereniging willen behouden en
leuke activiteiten willen gaan organiseren:
Stuur een bericht naar mij of naar het landelijk en kijk ook
meteen even op de vernieuwde website!
 
Ook alle afdelingen hebben zulke leuke kerstbijeenkomsten in
het verschiet, daar kan je mij niet blijer mee maken: vrouwen
op hun mooist gekleed, elkaar ontmoetend in een sfeervol
versierde zaal, samen genietend van een kerstfeest.

 
En wat volgend jaar betreft hebben we ook al een aantal
leuke activiteiten in het verschiet!
 
Zoals een handwerktentoonstelling en wel op 23 en 24 maart
in de Wormerveerse Vermaning met inzendingen van  afde-
lingen van Noord-Holland en DRaadkracht. De meest prach-
tige creaties worden getoond, iedereen wordt geïnspireerd bij
het zien van al die unieke technieken en materialen. Er is ook
een workshop die je daar kan volgen. Dus handwerkliefheb-
bers, maar ook iedereen die zich wil verbazen over wat er al-
lemaal gemaakt is, houd deze data vrij in je agenda!
 
Het duurt nog even, maar in het najaar zal er ook nog een ac-
tiviteit georganiseerd worden samen met de Commissie Cul-
tuur & Zo, maar daarover later meer.
 
Kortom, genoeg redenen om trots te zijn op Vrouwen van Nu
en te genieten van alle komende activiteiten en nogmaals: als
je denkt, daar wil ik bij horen, de organisatie, het meedenken
en vooral veel voldoening te halen uit geslaagde projecten en
blije gezichten, meld je dan snel bij mij, want vele handen
maken licht werk!
Ik heb er heel veel zin in!
 
Anke de Wolff

iedereen een gezellige kerst en
inspirerend 2024 toegewenst
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vrouwen van
noord-holland
 
Na de volgende jaarvergadering
 
staat onze voorzitter Anke er alleen voor
en hoewel ze zoals jullie kunnen zien
 
op deze prachtige foto van haar in een
zelfgemaakte creatie
 
een supertalent is
op organisatorisch zowel als creatief terrein
 
kan ze de kar niet alleen trekken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie gaat er samen met haar voor zorgen
dat onze mooie vereniging niet verloren gaat.
 
Zoveel vrouwen genieten nog zo vaak
van de interessante presentaties, wandelingen, 
lees- en kaartclubjes, tuin- museum- en theater groe-
pen, 
high teas, of wine en dine
maar bovenal
van het samen zijn, samen genieten en verbonden zijn
met gelijkgestemden.
 
Hou je van organiseren, zowel leuke evenementen zoe-
ken of juist de uitvoering ervan,
of het nu voor een kleine groep is of voor de hele provin-
cie,
neem dan even contact op met Anke.
 
amdewolff70@gmail.com
 

Cultuur & ZO in
2024
 
Het programma van Cultuur & ZO voor 2024 staat op papier.
We zijn enthousiast over de lezingen en excursies die we
hebben opgenomen.
 
Het is een divers programma:
 
we starten 15 februari met een lezing van Kunsthistoricus
Martijn Pieters over leven en werken van Picasso, veelzijdig
kunstenaar, lees de aankondiging in dit magazine en geef je
op!
 
Op 5 april, geeft schrijfster Susan Smit, zelf al 20 jaar heks,
een lezing over haar kijk op heksen in het verleden en heden
n.a.v. haar boek ‘De heks van Limbricht’, aanmelden kan in
februari.
 
Op 29 mei bezoeken we Zaandam met o.a. een rondleiding
door het nieuwe stationsgebied met zijn opvallende ‘Zaan-
se’ architectuur.
 
Nog voor de zomervakantie op 27 juni is er een vaartocht
door het Ilperveld met een gids van het Noord-Hollands
Landschap
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het programma voor de tweede helft van 2024 zal later be-
kend gemaakt worden.
 
Alle activiteiten van Cultuur & ZO worden gepubliceerd in het
Magazine Vrouwen van Nu en op de websites van Vrouwen
van nu.
We hopen veel vrouwen bij onze activiteiten te ontmoeten,
tot ziens!
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lezing
Susan Smit 

5 april 2024
 
over heksen in het verleden en in deze tijd.
 
Susan Smit, schrijfster en zelf al 20 jaar heks, vertelt over haar
boek ‘De Heks van Limbricht’. Heksen nemen in het werk van
Susan Smit een bijzondere plaats in. Zij komt voor ze op,
bouwt een geschreven monument voor deze vaak, in het ver-
leden, onterecht vervolgde mondige vrouwen.
‘De Heks van Limbricht’
is een op feiten gebaseerde roman over de moed, eigenzin-
nigheid en het politieke bewust zijn van een ongetemde
vrouw. Haar proces in 1674, waarvan alle stukken bewaard
gebleven zijn, verloopt anders dan iedereen had kunnen voor-
spellen.
 
Deze lezing is op 5 april, in het begin van de avond, bij Boek-
handel Plukker in Schagen. Kosten, aanmelden en andere in-
formatie is te lezen in het Magazine Vouwen van Nu dat in
februari verschijnt.

 

Kunst
lezing
Picasso 
 
Pablo Picasso overleed in 1973 op 92-jari-
ge leeftijd in Frankrijk.Geboren in Spanje
woonde en werkte hij lang in Frankrijk.
Hij was een veelzijdig kunstenaar.
Bekend is zijn Guernica uit 1937, dat het
bombardement op het dorp Guernica
voorstelt tijdens de Spaanse Burgeroor-
log. Picasso was enorm productief en
gedreven. Dat leidde tot verschillende
stijlen en stromingen.
Behalve schilderkunst maakte hij ook 
beeldhouwkunst, keramiek en grafiek.
Hij leidde een turbulent leven met vele
vrouwen en minnaressen.
 
Martijn Pieters, kunsthistoricus, laat ons
op 15 februari in de bibliotheek van
Alkmaar kennis maken met deze be-
roemde kunstenaar. Het belooft een in-
teressante middag te worden.

 
Waar: Bibliotheek Alkmaar, Gasthuis-
straat 2
Wanneer: 15 februari 14.30 – 16.30 uur
Kosten: €12,50 voor leden, €17,50 voor
niet-leden
Aanmelden: tot 12 februari bij Ineke
Naber,  hnabe@kpnmail.nl, onder
vermelding van naam, telefoonnum-
mer en lidmaatschapsnummer.
Overmaken op: NL 33 RABO
0327706007, t.n.v. Vrouwen van Nu.
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 "Daar bij die molen, die mooie molen, daar
woont een meisje….…." een liedje dat we
allemaal mee kunnen zingen en hoeveel
uitdrukkingen kennen we niet over de
molen: “koren op de molen”, “de molen
naar de wind keren”, “een klap van de
molen”, “tegen windmolens vechten”,
enz.
 
De prachtige robuuste molens zijn een
sieraad in ons Nederlands landschap,
overal kom je ze tegen, ze horen in ons
landschap en vormen een stukje van de
Nederlands cultuur.  
 
Op 15 mei 1923 werd de “Hollandsche
Molen” opgericht, een vereniging tot be-
houd van molens in Nederland met als
doel ze te bewaren, te renoveren en on-
derdeel te laten zijn van cultureel erf-
goed. Er zijn nog ruim 1200 wind-en
watermolens, die voornamelijk door vrij-
willigers draaiende worden gehouden.
Zij zijn tot monument verklaard en dra-
gen sinds dit jaar het predikaat “Konink-
lijk”. Beschermvrouwe is Prinses Beatrix.
 
Molenaar worden
Naarmate de industriële ontwikkeling
grote sprongen nam en de molen min of
meer overbodig werd, en de waterhuis-
houding met modernere technieken
werd bestuurd, wilde men toch de mo-
lens als monument behouden.
 
Zonder molenaars geen draaiende mo-
lens. Het gilde van vrijwillige molenaars
bestaat inmiddels 50 jaar en is door
Unesco tot immaterieel erfgoed ver-
klaard.
 
Om molenaar te worden moet je be-
hoorlijk aan de studie: hoe werkt een
molen, al die ingenieuze wielen, die door
wind of water via molenwieken in gang
worden gezet, moet je kennen. Maar
ook kleine reparaties uitvoeren, de zeilen
voorleggen, kennis hebben van alle
typen molens, die er in Nederland zijn.

daar bij die molen...
En dat zijn er nogal wat: de poldermo-
len, de graanmolen, de pelmolen, de
wipmolen, de spinnekop ( deze zie je in
het gebied van de Weerribben), de olie-
molen, de stellingmolen enz. Je hebt een
binnenkruier, een grondzeiler of een bo-
venkruier op een stelling.Iedere molen
heeft zijn eigen kenmerken.
 
Het ambacht van molenaar was een
mannenwereld, maar er zijn nu steeds
meer vrouwelijke molenaars.
 
Ik ontmoet Tessa Krop op de dag na de
storm “Ciaram” en nog steeds waait het
hard, zodat Tessa helaas moest beslui-
ten voor onze veiligheid de molen niet te
laten draaien. Nu kan ik niet zien hoe ze
dat gaat doen. Maar haar verhaal is
beeldend. Als molenaar klim je in de
wieken om de zeilen voor te hangen.
Met de zeilen kun je meer of minder
wind vangen en daarmee het aantal
omwentelingen van de wieken regule-
ren. Dat wordt zwichten genoemd.
 
Als molenaar moet je fysiek sterk ge-
noeg zijn. De molen die Tessa laat zien
heeft smalle en steile trappen. Om de
kap op de wind te zetten moet een
enorm kruiwiel bediend worden.

Met ontzag kijk ik naar de kap van de
molen, die met houten rollen middels
een kruiwiel, een touw op een giganti-
sche katrol via steeds een volgende
kram op de wind gekruit kan worden.
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Molen “De Noorder M”
Tessa is molenaar op de molen Noorder
M in Sintmaartensvlotbrug.Het is een
poldermolen, type 8-kantige molen,
grondzeiler, en maalvaardig. Deze molen
maakt deel uit van Stichting de Zijper-
molens en  bemaalt op vrijwillige basis
de Zijpe en Hazepolder.
 
Als kind logeerde ze vaak bij opa en oma
in Culemborg. Opa was molenaar en ze
vond het heel leuk om wat klusjes te
doen om opa een beetje te helpen, van-
daar haar fascinatie voor molens.
 
Ze zat in het bedrijfsleven en had later
een baan in het onderwijs. Ze verhuisde
met haar gezin in 2016 naar Schoorl en
daar kwam de molen letterlijk en figuur-
lijk op haar molenpad. Ze maakte een
praatje met de molenaars en dacht, dit
wil ik, dit past bij mij. De sfeer, de wind,
de wolken, de wieken, het buitenleven
wat bij een molenaar past, zoals ze dat
in haar kinderjaren had ervaren.
Ze werd vrijwilligster, vrijwel alle molens
worden in stand gehouden door vrijwilli-
gers, en gaf zich op voor de studie tot
molenaar.
 
Het ambacht molenaar
In het knusse kamertje, de molenhut,
binnen in de molen praat ze enthousiast
over molens, maar vooral over het am-
bacht van molenaar. Ze is zelfstandig
molenaar en mag de molen in haar een-
tje bedienen, iedere week laat ze de
molen draaien. Ze houdt er één dag voor
vrij, maar doet daaromheen allerlei acti-
viteiten om het behoud van molens te
ondersteunen.
 
Het beste onderhoud aan een molen is 
hem regelmatig te laten draaien. Als
molenaar moet je veel kennis van het
weer hebben, dat zit bij de opleiding in-
begrepen. Ze moet bijvoorbeeld weer-
kaarten kunnen lezen en kunnen in-
schatten hoe een depressie zich gaat
ontwikkelen en welke kant hij opgaat.
 
Met goed weer is het een prachtig ge-
zicht : de wieken draaien rustig in het

rond, het geluid van zwoemmm
zwoemmm als de wieken langskomen
zowel binnenin als buiten, het kraken
van de molen alsof het een oude kranige
dame is, het heeft wat.
Tessa laat me het scheprad zien dat het
water opmaalt. In de molen de enorme
spil met kammenwielen, die een groot
waterwiel in beweging brengen. Via een
as brengt het waterwiel het scheprad in
beweging. Ze kan door middel van slui-
zen, die ze kan openen en sluiten, uit-
malen richting het Noordhollands ka-
naal.
 
PR activiteiten
Verder heeft Tessa zich verdiept in de
geschiedenis van molens, maar ze heeft
zich ook ten doel gesteld de molens
weer op de kaart te zetten, op scholen
over molens te vertellen, schoolklassen
te ontvangen en te laten zien hoe de
molen werkt.
Molens kunnen altijd op afspraak be-
zocht worden.
 
Andere acties van haar zijn de leuke
YouTube filmpjes die ze de afgelopen
jaren heeft gemaakt om het ambacht in
de huidige tijd te plaatsen. (YouTube
Tessa Krop koren op onze molens).

En dan heb je nog mooie fietsroutes
langs molens waarover zij enthousiast
vertelt.

Het is een prachtig hobby  het molen-
ambacht. Het is ons industrieel erfgoed
met mooie tradities zoals  bij rouw en
trouw dat de wieken in een bepaalde
stand gezet kunnen worden.
 
Er valt nog zoveel meer over molens te
vertellen, ga maar eens praten met
Tessa, dan word je vanzelf enthousiast.
 
Over molens:

Ze winnen land,
malen koren en vangen wind.

Molens zetten altijd wat in gang.
 
Greet Spijksma

 

een prachtige hobby...
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Nu staan we aan de vooravond van een nieuw jaar waarin
flink wat veranderingen gaan plaatsvinden. Anke, onze pro-
vinciale voorzitter, heeft het al verschillende malen aangege-
ven tijdens het bestuursoverleg en in dit magazine: we gaan
het model met besturen loslaten en gaan het meer in een or-
ganisatievorm zonder ‘moeilijke’ of ‘bewerkelijke’ werkzaam-
heden gieten. Dus geen papierwinkel, cijfers, boekhouding,
maar activiteiten organiseren. Uiteraard moet daar ook wel
eens wat voor genoteerd worden, maar de financiele kant en
bestuurlijke zaken worden door het landelijk gedaan, het re-
gionale team zet zich in om leuke en interessante activiteiten
te organiseren.
 
Tijdens het bestuursoverleg kwamen allerlei suggesties naar
voren voor grote en kleine plannen, zowel voor provincieda-
gen als een jubileumfeest, maar ook kleinschalige cursussen
of lezingen maken deel uit van het doel dat we nastreven: al
onze leden van nog heel veel gezellige bijeenkomsten en
uitjes laten genieten.
 
Hoe we het ook wenden of keren: samen is het sleutel-
woord, vele handen maken licht werk, zoveel vrouwen
hebben allerlei talenten en ervaring, als we die kunnen
bundelen, hebben we niet alleen met kerst een gevoel
van warmte en samen zijn, maar het hele jaar door en
dat is voor veel van onze leden essentieel, heb ik ge-
merkt.
Dus pak die telefoon of mail en vraag wat jij kan doen
voor onze vereniging! En nog een prettige kerst en fan-
tastisch nieuwjaar toegewenst!
Pb.secretaris.vvn.nh@gmail.com
 

 

altijd een
kerstgevoel
 
Door extreme werkzaamheden, niet genoeg kopij en een zeer
snel weer opduikende deadline hadden we geen tijd meer om
deze bladzijde te vullen. Er is ook zoveel gaande in de gelede-
ren van onze mooie vereniging. Bezuinigingen, opheffende
afdelingen, nieuwe organisatorische regels en de invulling
daarvan, ook wat het magazine aangaat, maar andersom
toch ook weer mooie momenten als we horen en merken dat
na de vreselijke coronaperiode waarin alles werd stopgezet
en angst regeerde, nu bij veel afdelingen en activiteiten de
vrouwen weer graag bij elkaar komen en het gevoel van
samen iets ondernemen, je verbonden voelen met gelijkge-
stemden en nog wat opsteken ook, de boventoon voert. En
dat geeft ons als bestuur weer nieuwe energie!
 
Enkele jaren geleden al deelden we papieren sterren uit bij de
kerstuitnodiging en vroegen de vrouwen er hun wensen of
gedachten op te schrijven over wat ze ervaren als lid van
Vrouwen van Nu en/of wat ze zo belangrijk vinden, ofwel hun
grootste reden waarom ze -soms al tientallen jaren- bij el-
kaar komen.
 
Deze sterren, met de geschreven antwoorden erop, hingen
we aan een slinger in de zaal. De meest voorkomende bleken
ons motto van deze vereniging alleen maar te bevestigen:
verbonden voelen, warmte voelen, samen dingen onderne-
men, omkijken naar elkaar en de gezelligheid uiteraard. Som-
migen bedankten meteen het bestuur voor al het werk dat ze
verzetten om alles mogelijk te maken, wat een zeer dankbaar
gevoel geeft kan ik u zeggen.
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Deze Super Sudoku zij  5 sudoku’s over elkaar gelegd. 

Voor elke sudoku geldt het volge de.  

Vul het vlak i  va  9 ij 9 zodat i  elke rij, kolo  e  vak va  3 ij 3 de getalle  1 tot e  et 9 sle hts 
éé  keer voorko e . 

omdat we
dit jaar
extra veel
vrije dagen hebben
hierbij een
supersudoku
voor de liefhebbers!  
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afstand
 
Noord-Holland is een langgerekte provincie, die doormidden
wordt gedeeld door het in 1876 feestelijk geopende Noord-
zeekanaal. Dit kanaal is 27 m breed, maar uit ervaring weet ik
hoe moeilijk het is om er over heen te komen.
 
Als wij vanuit Nieuw-Vennep moesten hockeyen in Den Hel-
der hoopten we altijd dat het zou regenen, want dan hoefden
we niet; wat een eind weg, niemand had zin om dat hele eind
te rijden voor een wedstrijd van anderhalf uur. Natuurlijk gin-
gen we toch, het hoorde er nu eenmaal bij en de terugwed-
strijd vanuit Den Helder naar de Haarlemmermeer was even
ver!
 
Een bijeenkomst van de Vrouwen van Nu is natuurlijk iets
heel anders dan een hockeywedstrijd, maar toch is de afstand
om elkaars middagen/avonden eens te bezoeken groot. Hoe
zou dat gaan als het dichterbij zou zijn? Daarom maar eens
op de website van Vrouwen van Nu gekeken en wat blijkt?
Op minder dan 20 km afstand van Nieuw-Vennep is in Zuid-
Holland de afdeling Woubrugge actief. Ik ben nooit bij deze
vrouwen geweest! (En ik ben nog wel in Woubrugge
geboren!)
 
 

de afstand
maakt dus niet
uit.
 
Misschien zijn we zo tevreden met onze eigen afdeling dat de
behoefte om contact te maken met andere afdelingen er he-
lemaal niet is. Toch heb ik zelf het gevoel dat we onderdeel
zijn van een grote groep vrouwen met hetzelfde uitgangs-
punt: verbinding en educatie. En daar is iedere afdeling dan
ook mee bezig: we ontmoeten elkaar en leren nieuwe men-
sen kennen, soms heel verrassende ontmoetingen. Je komt
een nieuw lid tegen dat je nog kende als jong meisje (60 jaar
geleden!) of raakt in gesprek over een onderwerp als het
lezen van gedichten. Deze ontmoetingen zijn soms interes-
santer dan de lezing waar je voor kwam.
 

Er hoeven geen handwerkclubjes georganiseerd te worden
als de behoefte er niet is. Er hoeven geen concerten georga-
niseerd te worden, zoals ze dat in Hummelo, Gelderland doen
(al vind ik dit wel een geweldig initiatief). Onze afdeling Haar-
lemmermeer groeit en heeft het gezellig. Ieder lid mag er zijn,
iedereen mag haar wensen inbrengen, iedereen mag iets or-
ganiseren.
 

het is goed zo.
 
Guze van Wallenberg, Haarlemmermeer
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