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Op 20 april, tijdens onze Algemene Vergadering, is het boek ‘-
Beeld van een Bond’ gepresenteerd en uitgereikt; het eerste
exemplaar aan landelijk bestuurslid Angeline Beukema en
daarna aan de huidige Fryske afdelingen en genodigden.
In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn er door de
toenmalige lokale afdelingen bestuurskleden gemaakt, door
eigen handwerkende leden ontworpen en geborduurd of ge-
quilt, met verenigings- en/of omgevingsgerelateerde afbeel-
dingen en namen.
Deze kleden lagen destijds met vergaderingen en bijeenkom-
sten op de bestuurstafel.
‘Pronkstukken zijn de talloze geborduurde tafelkleden,
die de bestuurstafels stofferen.’
In 2019 met het 100-jarig bestaan van onze vereniging zijn de
bestuurskleden geëxposeerd in het Fries Landbouwmuseum.
Daar ontstond het idee, om hier wat mee te doen. Van de
kleden zijn foto’s gemaakt en met een bijpassend stuk tekst
van de afdelingen tot een kleurrijk boek gemaakt!

bêd & brochje in fryslân           50 jaar

Dit heuglike feit heeft de Feriening Bêd & Brochje op 1 april
gevierd in Poppenwier. Het is nog steeds een bloeiende vere-
niging met gastvrije mensen, die burgemeester Jannewietske
de Vries in haar toespraak dan ook ambassadeurs van
Fryslân noemde. Commissaris van de Koning Arno Brok,
wenste de Feriening via een videoboodschap nog een lange
toekomst toe.
   Het idee voor Bêd & Brochje kwam destijds van schrijfster
Tiny Mulder, na een fijne Bed and Breakfast-vakantie in Enge-
land: zouden de Plattelânsfroulju in Fryslân dit niet op
kunnen pakken? Na een oproep in Foar de Frou in het Fries
Landbouwblad kwamen al snel zo’n 30 aanmeldingen binnen.
De commissie wonen van de Plattelandsvrouwen kwam
langs voor inspectie van de slaapgelegenheden en sanitaire
voorzieningen. Na overleg met de VVV in Leeuwarden, dat
eerst niet positief op het initiatief reageerde omdat ze con-
currentie met de bestaande hotel- en andere overnachtings-
gelegenheden vreesde, was intussen ook om en zorgde mede
voor reclame in de informatiefolders. Ook zorgden zij voor
bordjes, die aan de weg de B&B aangaven.

   En zo is in 1973 Bêd & Brochje ontstaan. De Feriening helpt
haar leden met advies voor vergunningsaanvragen, tips voor
inrichting en communicatie met gasten, kwaliteitsverbetering
en promotie, zorgt voor onderlinge contacten, onderhoudt de
website en contact met belangenorganisaties.
Het logo is in de loop van de jaren wat aangepast en nu een
pompeblêd met twee liggende B’s, waarbij de één staat voor
een Bed en de ander voor een Broodje.
Gasten zijn bijvoorbeeld mensen, die de Elfstedentocht lopen
of fietsen, Fryslân willen leren kennen met haar evenementen
of voor een feest naar onze provincie komen.
De persoonlijke ontvangst door gastvrouwen wordt als
‘warm’ ervaren en levert fijne contacten op en de logeerpar-
tijen op een boerderij geeft mensen uit de (Rand)stad inzicht
in het boerenleven.

   Alie Rusch, voorzitter van de feriening, heeft een boekje ge-
schreven met verhalen en anekdotes over haar ervaringen
met gasten in haar Bêd & Brochje, dat deze middag werd uit-
gereikt. Daarnaast vertelden Baukje Bosscha en Lydia Hoog-
land over wat zij door de jaren heen zoal hebben meege-
maakt als gastvrouw. 
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reactie
gastenboek:
‘Wie een B&B-bordje aan de weg heeft staan, heeft per definitie een groot vertrouwen in de mensheid, dat staat vast, want je
haalt immers wildvreemden binnen je deuren. Maar het vertrouwen wordt eigenlijk nooit beschaamd, op een enkele uitzonde-
ring na.’

baukje bosscha
gastvrouw en . . . .

Deze keer hebben Jantsje en ik afgesproken met Baukje
Bosscha-Stapensea in Nes bij Akkrum. Prachtig wonend aan
het water van de Boarn hebben wij van alles gehoord over
het wel en wee van het hebben van Bêd & Brochje. Baukje
vertelt dat Tiny Mulder, onze bekende Friese schrijfster, van
een reis naar Engeland terugkwam en bij de woningcommis-
sie van de Plattelandsvrouwen aanklopte met het idee om de
vermaarde Engelse formule van Bed and Breakfast ook naar
Friesland te brengen. Met dezelfde opzet en doelstellingen,
vanuit een familiesituatie het leven in Friesland te laten bele-
ven. Bij de VVV werd er in eerste instantie niet zo positief op
gereageerd. De directeur liet weten dat zij bang waren voor
concurrentievervalsing voor de hotels en restaurants. Maar er
is toch doorgezet en dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de
oprichting van de Feriening Bêd & Brochje in Fryslân. Durk
van der Ploeg bedacht het logo. Om de nodige bekendheid
van deze manier van overnachten te krijgen heeft de com-
missie wel de medewerking van de VVV in Friesland gekregen
en werd het al gauw een groot succes.  Bij de aanmeldingen
waren er gelijk al 24 gegadigden. Deze families werden door
de vrouwen van de woningcommissie van de Plattelands-
vrouwen bezocht om te worden gekeurd. Er werden wel be-
paalde eisen gesteld aan slaapkamer, wasgelegenheid en
douche. Er waren toen nog adressen waar geen douche aan-
wezig was en dat was wel een reden om ze dan niet toe te
laten. De prijs per overnachting varieerde in die tijd tussen
10,00- tot 15,00 gulden, inclusief ontbijt.
   Baukje en haar man Hendrik waren als gezin ondertussen
op een karakteristieke kop-hals-rompboerderij in Poppen-
wier gaan wonen. Het OBW (Old Burger Weeshuis) zocht in
1967 een nieuwe pachter en heeft voor deze familie gekozen.
Hiervoor woonden ze in Gau, waar Hendrik 16 koeien molk,
nu in Poppenwier werd dit meer dan verdubbeld en was er
voor Baukje ook genoeg werk in en om de boerderij. In Gau
was de eerste dochter geboren, terwijl later in Poppenwier
nog een zoon en een dochter het levenslicht zagen.

   Baukje was voor haar huwelijk hoofd van de keuken in het
verzorgingshuis Nij Dekama in Weidum, maar toen ze gingen
trouwen was het in die tijd not done om in die hoedanigheid
door te gaan. Ze kwam thuis, deed de huishouding maar had
al gauw haar contacten bij de Plattelandsvrouwen en de
vrouwenvereniging en vooral later, toen de kinderen al iets
groter waren, werd ook Baukje enthousiast over het hebben
van Bêd & Brochje bij hen op de boerderij. Samen met haar
man Hendrik werd besloten om dit te gaan doen, want je
moet er wel als gezin achter staan.
   Het duurde ook maar even of Baukje zat in het bestuur van
de feriening en werd er geregeld vergaderd over het reilen en
zeilen bij ‘Onder de Luifel’ in Leeuwarden. De gasten die de
familie Bosscha in de loop der jaren hebben mogen ontvan-
gen kwamen echt overal vandaan, onder andere uit Neder-
land, Duitsland, Italië, Frankrijk, Israël, Canada, Australië, Sa-
oedi-Arabië. Het heeft met enkele families ook wel tot
vriendschappen geleid en de kinderen zijn over en weer later
wel bij elkaar gaan logeren. Natuurlijk zijn er in al die jaren
ook bijzondere situaties ontstaan.
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   Ook kwam er eens een jongeman langs die overnachting
voor 1 nacht zocht. Hij zag dat Hendrik met pakken hooi in de
schuur aan de gang was en zei dat hij daar wel wilde slapen.
Hendrik en Baukje vonden dat prima, maar hij moest wel zijn
sigaretten en aansteker bij hen inleveren! Hij is nog een nacht
langer gebleven en heeft meegeholpen met de hooiwinning.
Ook hebben veel gasten de geboorte van een kalfje meege-
maakt. Het gebeurde ook wel dat het op avond of in de nacht
zover was en dan gingen de gasten met jassen over de pyja-
ma’s mee. Hier was eens een jongen bij die Dominique heette
en toen de geboorte allemaal achter de rug was vertelde
Baukje hem dat het kalfje van het mannelijk geslacht was en
de naam Dominique kreeg. Er werd door de vader gebak en
wijn gehaald en het kalfje is gedegen ‘bedronken’. Ook wer-
den de meest vreemde vragen gesteld door de loop der jaren.
Gasten waren soms in de veronderstelling dat er op zaterdag
en zondag niet werd gemolken…. en dat boerin Baukje haar
werk op de boerderij combineerde met bestuursfuncties en
het verenigingsleven werd soms maar half begrepen.     
Baukje heeft nooit spijt gehad van alle extra drukte en moeite
die ze als gastvrouw heeft geïnvesteerd. Dat Baukje altijd
nog een actieve vrouw is gebleven blijkt wel uit het feit dat zij
geregeld als spreker is gevraagd bij o.a. groepen boerinnen,
Plattelandsvrouwen en Odd Fellows. Ook is Baukje 25 jaar
BABS (buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand) geweest
in haar gemeente, dus heeft zij vele huwelijken gesloten. En
als lekepreker in de Doopsgezinde en PKN-gemeente en vele
verzorgingshuizen heeft Baukje haar boodschap verteld. Al
met al hebben wij beter kennis gemaakt met een vrouw die
van vele markten thuis is.
Jantsje Kalsbeek-Nauta en Anneke Algera-Burgy 

   Er kwamen eens 2 Duitse vrouwen, elk in een auto, met 4
kinderen, vragen voor 2 overnachtingen. Dat werd zo afge-
sproken en toen de kinderen ’s avonds in bed lagen kwamen
de vrouwen bij Baukje vragen of zij een oogje in het zeil wilde
houden, zodat de dames met de auto richting Sneek konden
gaan. Zo geschiedde, maar bij de kinderen was een groot
springfeest op de bedden ontstaan… Baukje heeft hen in het
Fries te verstaan gegeven dat het ‘no klear wie’ en toen werd
het rustig. Dit heeft zich nog een nacht herhaald en kwam
van de dames de vraag of ze nog 2 nachten langer konden
blijven. Dit werd overeengekomen. Baukje had ondertussen
wel uit voorzorg de autonummers genoteerd. Omdat de kin-
deren buiten speelden werd er ook geregeld gebruik gemaakt
van de wasmachine. Op de morgen van de 5e dag gingen de
dames ’s morgens nog even met de auto naar het postkan-
toor om geld te halen, terwijl de kinderen nog op de boerderij
waren…… dacht Baukje. Hendrik had de kinderen wel de weg
uit zien lopen en wat hij al dacht, bleek bewaarheid te wor-
den. Ze waren met de noorderzon vertrokken.
Baukje haalde uit de achtergebleven vuilnis van de dames nog
wel adresgegevens van hen in Recklinghausen. Ze heeft ge-
beld en om haar geld gevraagd. De toezegging was dat het
op de bankrekening zou worden bijgeschreven, maar….. er is
geen cent overgemaakt.
   Met andere gasten werd wel een biertje gedronken en ge-
zellig gepraat en bij slecht weer was er ook wel de bereidwil-
ligheid om de gasten ergens naartoe te brengen voor wat
vertier (zwembad, winkelen in Sneek of Leeuwarden of de
mummies in Wieuwerd).

golfclinic
Er zijn plannen gemaakt voor een golfclinic in september.
Wie golft al of lijkt het leuk, om dit eens te proberen? Bij vol-
doende belangstelling kunnen de plannen verder uitgewerkt
worden voor de volgende datum en locatie:
                          maandag 18 september 
                           op de natuurgolfbaan 
                               in Oudemirdum
Programma: ’s ochtends een clinic en na een gezamenlijke
lunch de mogelijkheid om zelfstandig verder te golfen. 
Kosten: ± €50, -
Ook enthousiast of wil je meer informatie? Neem dan contact
op met:
Yolande Maus, t.: 06 23306530
Aanmelden voor deze dag kan bij de Commissie Cultuur:
vvnf.cultuur@gmail.com

redactie &
kopij
Het volgende magazine verschijnt in week 39.
Aanleveren highlights vóór 15 augustus en 
kopij vóór 4 september op het redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com

reactie gastenboek:
'Om’t famylje en fisk mar trije dagen goed bliuwe, útfanhûzje wy by frjemd.
No, frjemd fielt men jin hjir net; it binne Poppen . . . wier!'
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provinciale
        tennisdag
Op donderdag 24 augustus 2023
Locatie: T.V. Akkrum                                     
Ulbe Twijnstrawei 29  8491 CJ Akkrum
Tel.: T. Smit: 06 43415342
Beschrijving: om 9.30 uur staat de koffie/thee klaar.
De start is om 10 uur en de dag duurt tot 16.00 uur.
Graag op tijd aanwezig zijn. i.v.m. uitleg en indeling.
Organisatie: Vrouwen van Nu, afd. Utingeradeel.
Deelnemers: Er kunnen zich 24 vrouwen opgeven.
Kosten: € 12,50 (incl. koffie en lunch).
Opgave: bij Tineke Smit. E: r.smit18@upcmail.nl of
                                           T: 06 43415342.
o.v.v. Tennis, afdeling, naam, tel.nummer/emailadres.
Betaling: de opgave dient te worden bevestigd door overma-
king van € 12,50 op rekening
NL56 RABO 037.06.42.449 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu,
o.v.v. Tennis, 23, afdeling, naam en lidmaatschapsnummer.
Opgave vóór 10 augustus.

Afdeling Lemmer organiseert de provinciale fietdag
              met een tocht van zo'n 50 kilometer op:
                      donderdag 8 juni 2023
Start en finish: Sport- en Cultureel Centrum De Hege Fonnen
                           Betelgeuze 2, 8531 MV Lemmer
Ontvangst: tussen 9 en 9.30 uur met koffie of thee
Kosten: 20 euro p.p. (incl. lunch); Ledenpas meenemen
Opgave: vóór 18 mei, bij:
Aafje Jeensma. Graag per email: aafjejeensma@gmail.com
o.v.v.: Naam, adres, mailadres, telefoonnr., afd. en lidnr. 
Kosten, evt. incl. fietshuur (zie onder), overmaken op reke-
ningnr.:
NL56 RABO 0370642449 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu
o.v.v. FIETS 23 met naam, lidnummer en afdeling
Een helm is niet verplicht maar wordt wel aangeraden.
Een ieder fietst op eigen risico.
Telefoonnummers voor info:
Aafje Jeensma, 06-21421474 of Anne de Vries, 06-27197599
Maximum aantal deelnemers is 100; Vol is vol!
Belangrijk: Wilt u een fiets huren dan graag zelf contact op-
nemen met Profile Rodenburg in Lemmer.
T: 0514-569068 en E: lemmer@profilerodenburg.nl
Kosten E-bike € 25 per dag en een gewone fiets met 7 ver-
snellingen € 8,50 per dag.
Fietsen worden bij de start afgeleverd en weer opgehaald.
Fietshuur samen met de aanmelding betalen!
          TOT ZIENS OP 8 JUNI IN LEMMER!

provinciale
         fietsdag

Op verkiezingsdag, 15 maart, heb ik
samen met Tiny van der Linden (72) uit
Augustinusga, de Nieuwjaarswandeling
van 21 januari gelopen; die had ze ge-
mist. Tiny kwam iets later dan de afge-
sproken tijd, maar niet getreurd, we
hadden er mooi weer bij. Tiny loopt al
vanaf het begin met de Vrouwen van Nu
wandelingen mee, intussen al 19 jaar en
ze kennen Tiny allemaal: altijd vrolijk en
geïnteresseerd. Ze mag graag achteraan
lopen, want Tiny is nieuwsgierig van
aard. Ze had er net een paar wandagen
opzitten van het Westerborkpad, haar
eerste LAW, dat zij zeer interessant en
indrukwekkend vindt.

wandelvrouw van nu
Tiny heeft al heel wat wandelkilometers
in haar benen; als kind liep ze al 4-daag-
sen. Ze liep ongetraind de Apeldoornse
4-daagse, waar ze haar man ontmoet
heeft en daarna gelijk ook maar de 4--
daagse van Nijmegen. Samen met haar
man heeft ze verschillende 3- en 4--
daagsen gelopen, o.a. in Diever, Vilt Val-
kenburg, Alkmaar . . ., maar ook diverse
tochten gelopen in het buitenland: Ier-
land, Engeland, België, Luxemburg . . .
Tiny heeft nog wel een paar wandel-
wensen op haar lijstje staan: lopen in
Scandinavische landen en de 4-daagse
van Marbella in Spanje.
De Vrouwen van Nu-wandelingen 
vindt Tiny gezellig: je ontmoet verschil-
lende vrouwen, hebt fijne gesprekken.
Starten uit verschillende dorpen en ste-
den, soms komen we er vaker, maar elke
keer is de route weer anders. Wandelen
geeft haar veel plezier, energie en
vriendschap, dus. . . .
Gelijkheid-Vrijheid-Broederschap!
Froukje Hijlkema-Schaap
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