
Wie alleen loopt….. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt, 
alleen uit de gemeenschap komt de wijsheid.  
Een hand alleen kan geen touw 
om een bundel knopen 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt - 
Wie dan valt, 
heeft niemand om haar op te helpen. 
Wie dan schreeuwt, 
heeft niemand die haar hoort. 
 
Wie alleen loopt, 
gaat zwaar gebukt onder haar last, 
niemand deelt haar vreugde of verdriet. 
 
Wie alleen loopt raakt de weg kwijt. 
Haar kola eet ze alleen. 
Ze heeft twee voeten, 
ze heeft alleen maar twee armen, 
Ze heeft maar twee ogen. 
 
In de gemeenschap 
heeft ieder duizenden handen, 
heeft ieder duizenden voeten, 
loopt niemand ooit alleen. 
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