Verslag 2-daage fietstocht Vrouwen van Nu 2024.
 
Woensdag 12 juni 2024. Om 8.30 uur verzamelen 24 leden van de Vrouwen van Nu bij van Haandel op de stoep. Doel: de jaarlijkse tweedaagse fietstocht, dit jaar naar groeps-accommodatie  “de Gaffel” in Hapert. Trappen en Happen is het motto. Ook dit jaar weer uitgestippeld door onze bestuursleden Mies en Antonet. Na de huishoudelijke mededelingen zoals: zelf goed uitkijken, hesjes aan en na elke stop verplicht naast iemand anders fietsen vertrekken we in groepjes van 6 personen, er moet ruimte blijven om te  “ritsen” voor auto’s en andere medeweggebruikers. Voorop Mies en Antonet met de route en achteraan Rieky (met het fluitje).
Wel goed aangekleed, sommigen met handschoenen aan.  Half juni!!!!
Het eerste oponthoud meldt zich al snel aan. De brug bij Keldonk gaat net open.  Na even wachten weer verder via buitengebied Zijtaart en Sint Oedenrode naar Schijndel.
Tweede oponthoud: een bui ter hoogte van de Jumbo. Gelukkig is daar een overdekte fietsenstalling om even te schuilen. Op naar de 1e echte stop. Na 18 km arriveren we bij Bakker Bart in het centrum voor koffie/thee en zelf uit te kiezen gebak. Wat een luxe.
Na het tweede kopje en een plaspauze fietsen we via Olland naar Boxtel om na 38 km op de soep te gaan bij Brasserie “Cis”. Ondanks dat het een gewone woensdag is zit het toch al behoorlijk vol met gasten. Gelukkig is er voor ons gereserveerd. Heel lekkere tomatensoep met ook lekker stokbrood. Na de pauze van ongeveer anderhalf uur verder naar Moergestel wat we dan nog niet weten. In Oisterwijk een onverwachte stop bij het in aanbouw zijnde veganistische hotel van Karin Bruers. Zij heeft daar over verteld op de internationale vrouwendag op 7 maart in Ter Aa. De eigenaar van de nabijgelegen Brasserie had pech.
We komen daar niet eten of drinken. We fietsen en buurten vrolijk verder tot we na 58 km aankomen bij restaurant “Bij Wout” in Moergestel voor het hoofdgerecht vlees of vis.
Bij vertrek fietsen een paar groepjes verkeerd. Zou het aan de wijn kunnen liggen? Maar gelukkig heeft Mies voorop in haar spiegeltje gezien dat er niet  genoeg volgers zijn.
Even communiceren via de telefoon en de groepjes sluiten weer aan. Zij hebben wel wat extra kilometers op de teller. Op naar het nagerecht of toetje (ijs) bij Taveerne “In de Brouwerij” in Diessen. Daarna nog 14 km naar ons overnachtingsadres in Hapert. Mijn kilometerteller staat op 90 km. Van 9 tot 21 uur onderweg, 12 uur dus, waarvan 6 uur rijtijd. Dus ook 4 pauzes van ongeveer anderhalf uur. 
Nadat de fietsen aan de oplader staan in een goed afgesloten schuur, gaan we naar binnen. Gastvrije ontvangst en nette accommodatie. Wij vertoeven in  
“het Gaffeltje” de wat kleinere uitvoering de “de Gaffel”. Ook nu hebben Mies en Antonet de kamerindeling gemaakt: het bestuur en “de oudjes” beneden in de tweepersoonskamers. De “jonkies” boven in de 4 en 5 persoonskamers.
Nadat we ons wat opgefrist hebben, is niet zo hard nodig, nog een gezellig samenzijn onder het genot van wijn, fris en een knabbeltje. Tegen middernacht onder de wol.
Om 8 uur worden we weer bij het ontbijtbuffet verwacht. 
De maag gevuld, alle spullen weer bij elkaar geraapt, de ochtendgym van onze 
gymcoach Annie meegedaan en na een groepsfoto wordt er weer op de fiets gestapt om aan de terugreis te beginnen, natuurlijk via een andere route. Gelukkig wordt het vandaag wat warmer met een zonnetje erbij, dus lekker fietsweer, maar niemand met een kortere (knie)broek.
Ook nu hebben ze weer hele mooie routes voor ons uitgezocht.
Af en toe een smal fietspad waarbij we achter elkaar moeten fietsen. Dat is wel heel goed voor onze stembanden, dan krijgen die wat rust tussendoor. Het is anders de hele dag buurten. Een klein ommetje vanwege onder water staand fietspad in de bossen. Ook hier heeft het veel geregend. 
17 km tot de eerste stop bij de “Malpiehoeve” in Valkenswaard voor koffie/thee
en alweer gebak. MonChou deze keer. 
Daarna maar 14 km tot heidecafé “de Strabrechtseheide” in Heeze. Hier is een dagbesteding voor mensen met een beperking. Zij helpen ook met het serveren van onze soep, paprika/tomaat met stokbrood. Na een bezichtiging van de mooie wilde tuin weer op pad voor een behoorlijk lange afstand. Bij vertrek is er een slappe band. Geen plakspullen nodig want Lizet heeft een tubetje bij met spul dat in de fietsband wordt gespoten en klaar is kees. Een thuiskomertje net als bij auto’s.
Toen Mies, iets vooruit rijdend, hoorde van de panne liet zij een krachtterm horen. Niet voor herhaling vatbaar. Dat kwam omdat we om 16.00 uur bij het hoofdgerecht werden verwacht. Met een snelheid van tegen 20 km! begonnen we aan een lange route maar die snelheid werd niet zo lang in stand gehouden. Onderweg ter hoogte van Helmond een snelle pauze voor een op de eerste dag uitgedeelde mandarijn.
Via de Warande en Aarle Rixtel, met een moeilijke oversteek, naar Beek en Donk, en ook hier staat de brug open, om bij Eeterij “Uniek” aan te schuiven voor varkenshaas of vispannetje. Wel wat later dan gepland maar we hebben rustig kunnen eten en waren om 18.00 uur vertrokken wat de bedoeling was.
De laatste etappe leidt ons naar Erp om bij Café/Zaal “de Paal” aan te schuiven voor een heeeeel lekker toetje. Een coupe ijs met diverse soorten saus, vers fruit en slagroom door Kitty en hulp verzorgd. Smullen maar. 
Hier wordt ook de organisatie bedankt. Vooral Mies en Antonet voor het uitstippelen van weer een hele mooie fietstocht (eigenlijk een grote ronde om Eindhoven) en Rieky en Wilmien voor het financiële beheer tijdens deze dagen.
We kunnen terugkijken op hele mooie gezellige dagen zonder uitval of ongelukken. 
Bij thuiskomst ruim 170 km op de teller, 30 km minder dan vorig jaar, wel zeker zo fijn.

Bestuur: langs deze weg nogmaals HARTELIJK DANK!!!





