Van ‘de Zilveruitjes':
Op vrijdag 10 oktober gingen 26 vrouwen op naar het Werelderfgoed Waddenzee
Lauwersoog. Een mooie opkomst waar we heel blij mee zijn!

De prachtige weersomstandigheden maakten dat de reis goed verliep en dat we van het
weidse uitzicht vanaf het dak van het gebouw konden genieten. Daar eindigde na een uur
onze rondleiding verzorgd door gids Alexandra die ons had meegenomen langs de
expositie waarover zij boeiend kon vertellen.

Het was op het moment van bezoek tamelijk rustig met de zieke zeehonden. Vanaf
november worden de grijze zeehonden geboren waardoor er meer werk aan de winkel is
voor de verzorgers en dierenartsen. Pubs worden geregeld ziek van longwormen en een
deel heeft dan hulp van het zeehondenziekenhuis nodig. Particulieren kunnen geen
gevonden zeehond brengen, een speciaal getrainde vrijwilliger overlegt met het
zeehondenziekenhuis of opname noodzakelijk is.

Na de rondleiding was er tijd om op eigen gelegenheid rond te struinen en onze kennis te
verdiepen over het Waddengebied. Om halfvier stond in het restaurant de koffie en thee
voor ons klaar met lekker gebak. Rond halfvijf zijn we weer huiswaarts gekeerd al of niet
met een klein souvenirtje uit de winkel.

Er komen/staan enkele foto’s op onze website voor een sfeerimpressie.

Onze volgend uitje staat gepland op 12 maart 2026.
Dan kunnen we met elkaar het Cambuur (Kooi) stadion verkennen. Daarover later meer.



