VVN Verslag 2-daagse fietstocht 2025.
Woensdag 4 en donderdag 5 juni stond er weer de jaarlijkse tweedaagse fietstocht gepland.
4 juni:
9.00 uur vertrek op het Hertog Janplein. Het zijn toch weer de bekende gezichten die elk jaar meegaan,  de harde kern, zullen we maar zeggen, een enkele nieuweling. Mandarijnen worden uitgedeeld.  Het weersvooruitzicht is niet zo geweldig. Maar vol goede moed vertrekken we met 18 leden naar : Groepsaccomodatie Maas en Waal in Afferden Gelderland. Afstand volgens Google Maps 55 km. met de fiets.
Maar Mies en Antonet hebben er zoals elk jaar via heel mooie fietspaden toch wel weer een Trappen en Happen dag van ongeveer 80 km. van gemaakt.
Eerste stop: koffie met gebak in Odiliapeel (niet bepaald richting Afferden). bij Lenie en Tiny Manders, familie van Mies Deze stop kwam goed uit i.v.m. regenbui. We werden hartelijk ontvangen met koffie, thee en diverse soorten gebak. 
Na de bui vertrekken we richting Afferden, via industrieterrein Uden en het “Slingerpad” in de Maashorst” en nog een mooi pad door landgoed ”Nabbegat” (bekend van de schapen die in de zomer langs de Aa grazen) naar Schaijk naar  restaurant “Het Buurthuis” van woonzorgcentrum “ de Nieuwe Hoeven”. Hier het volgende maaltje: champignonsoep met stokbrood. Het was niet helemaal zoals het geregeld zou moeten zijn, maar het werd goed opgelost en wij konden weer met een gevulde maag verder naar de volgende stop voor een drankje in Keent, wie kent het niet. Ingeklemd tussen de Maas en een zijtak van deze grote rivier.
Op naar het hoofdgerecht bij wegrestaurant “de Elft” in Velp/Grave.                                       De keuze van varkenshaasje of lekkerbekje hadden we maandag al doorgegeven. Na goed gegeten te hebben konden we weer door naar Afferden via het plaatsje Deest alwaar het nagerecht werd geserveerd bij de broer van Antonet. De familie van Oort had de kamer ingeruimd voor ons gezelschap en wij hadden keus uit diverse zelfgemaakte lekkernijen zoals bavarois en bowl. Bij ons allen bekend. Wij hebben er van genoten en er was ruim voldoende. Ans en Theo nogmaals bedankt voor het lekkere toetjesbuffet.
Nu nog een paar kilometer naar ons overnachtingsadres. Ruim 80 kilometer gefietst vandaag. We krijgen een slaapplaats en slaapgenoten toegewezen.
Aparte gebouwen waar we met 4 personen sliepen. Niemand hoefde in een stapelbed. Na nog een gezellige avond in de recreatieruimte met een drankje en een knabbeltje was het om ongeveer elf uur bedtijd. Op enkele kamers was het nog lang onrustig want die dames moesten zo lachen dat ze niet in slaap konden komen, hoorden wij bij het ontbijt om 8.00 uur.
Na het ontbijt weer de ochtendgym zoals elk jaar gegeven door Annie van Acht. En iedereen doet enthousiast mee. 
De fietstassen weer gepakt en de fietsen opgeladen vertrekken we vol goede moed weer via een andere route richting Erp. 
Via Druten naar familie Bos in Horssen voor koffie met taart, het blijft lekkerrrrr. Maar we fietsen het er met al die e-bikes niet meer af.
Op naar de soep. Na een regenbui in de polder en overtocht per pond bij Megen komen we bij het enorme tuincentrum van Coppelmans in Oss. Lekkere soep en binnen lekker warm om onze broeken wat droog te laten worden. Wat binnen niet droog werd, kreeg daarna de kans  op de fiets met al die wind, meestal tegen. Het hoofdgerecht saté of burger werd in Vinkel geserveerd, bij “Het Venster”. Na weer een lekkere maaltijd en met volle maag richting huis. Ook vandaag nog een toetje  als afsluiting. Er werd onderweg al gespeculeerd waar dat zou zijn: weer bij de Paal of bij van Haandel. Maar nee hoor, weer een verrassende stop in Mariaheide, en ook nu werd er familie ingeschakeld. Bij een zus van Antonet die vanwege een verjaardag de huiskamer toch nog had ingericht voor veel bezoek, werden we verrast met een lekker toetje. Toch fijn een hele familie die net zo enthousiast is als Antonet zelf. Rian ook nog hartelijk bedankt. Na een dankwoord voor Rian en een bedankwoord met kleine attentie voor Mies en Antonet  door José , die er voor de eerste keer bij was. Voor haar waren deze dagen een verrassing. Leuk om te horen dat zij ook genoten heeft. Wat haar opviel: er wordt de hele dag gebuurt en zij miste het gedicht van Antonet waarmee ze bijna elke activiteit van Vrouwen van Nu opent en sluit. Dat was José vergeten te zeggen in het dankwoord maar dan weet je dat nu Antonet. Na daar bij de familie van Asseldonk nog de nodige aardbeien en mandarijnen te hebben gekocht met extra draagtas, vertrekken we voor de laatste 5 km. 
Erp wordt gehaald zonder enige pech en met veel plezier en buurten en ook vandaag weer 80 kilometer op de teller.
Mies en Antonet: hartelijk dank voor weer een mooie route, ik denk namens alle deelnemers. Hoe krijgen jullie al die mooie paadjes en paden toch elke keer weer gevonden. 





