Reisje naar Pantropica 23 april 2025

In 1919 begon de familie Maarssen een bloemenkwekerij in de Haarlemmermeerpolder. Het bedrijf verhuisde in 1979 naar de Noordoostpolder. Vanaf 1984 werd het bedrijf (de Orchideeënhoeve)  opengesteld voor publiek. Inmiddels, gerund door de 4e generatie, werd in 2024 een naamswijziging doorgevoerd; Pantropica. Het geheel overdekte complex is een combinatie van flora en fauna.

Vanaf het Dorpshuis vertrok de bus 8.20 uur naar Luttelgeest voor een bezoek aan Pantropica.
In de bus werd al getrakteerd op wat lekkers. Bij aankomst in Pantropica werden de dames ontvangen met koffie en gebak. Daarna gingen we met een dierenverzorgster naar een speciale ruimte, waar we uitleg over vlinders, schildpadden en slangen kregen. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld om te ervaren hoe een schildpad en een slang aanvoelen. 
Na het nuttigen van een heerlijke lunch konden we op eigen gelegenheid door het park wandelen. Het was adembenemend, zo mooi en netjes. Prachtige planten, veel verschillende dieren, een winkel. En het geweldige Hanami Flowerpark. 
Eenmaal terug in Voorst hebben we onder het genot van een chinees buffet nog gezellig nagepraat over deze mooie dag. Een compliment voor de reiscommissie! 



