Verslag van de Knutsel- en Koffieochtend op 29 januari.

Het begint altijd  met een idee wat gaan we doen. Dit keer kwamen we uit om van vilt bloemen te maken. Eerst samen Jenny en Ria (de organisatoren) oefenen en kijken wat is er mogelijk en hoe kunnen  we iets leuk realiseren voor de deelnemers.
Enkele bloemen als voorbeeld gemaakt en dit voorgelegd aan de leden  zodat de leden kunnen zien wat de bedoeling is en daarop  kunnen inschrijven.
Er bleek erg veel animo voor te zijn dus er moest hulp ingeschakeld worden. De beide kleindochters van Jenny -Isa en Floortje- allebei zeer creatieve ladies hebben ons geholpen.

Het was een zeer geslaagde ochtend met koffie/thee en wat lekkers aan het begin en daarna druk aan de slag met het vilt knippen, lijmen, op steeltjes maken en blaadjes toevoegen.
Al met al druk en hard gewerkt met als resultaat  dat iedereen naar huis ging met een leuk klein boeketje bloemen van vilt.

Het was een drukke maar gezellige ochtend.
