SANTIAGO DE COMPOSTELLA

Op onze zomerstop avond lichtten we al
een tipje van de sluier op over een
nieuwe uitdaging voor onze leden;

Een deel lopen van de pelgrimstocht

naar Santiago.
De hele tocht is voor sommigen onder
ons teveel, te lang of misschien te zwaar.
Maar een deel van deze bijzondere tocht
lopen én ervaren; dat zou mooi zijn.

Daarom hebben wij een mooie reis
samengesteld met een
ervaringsdeskundige op en in dit gebied.

Als er voldoende interesse voor is gaan we vanzelfsprekend zeer uitgebreid alles verder
uitleggen. Maar voor het zover is moeten we eerst weten wie er werkelijk voor gaan!

In het kort:

e De reis zal plaatsvinden van 14 mei 2024 tot en met 21 mei.
e Hetis—op het lopen na—geheel verzorgd. Wat houdt dat in.
vliegreis

transfer

hotels met ontbijt

vervoer van je bagage van hotel naar hotel

in deze week een boottocht

op laatste dag een diner

paspoort met je gelopen pelgrimtocht erin

o 24/7 bereikbaarheid in geval van omstandigheden
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e De keuze voor een éénpersoonskamer (kost uiteraard iets meer) of een
tweepersoons kamer.

e De reis kost op basis van een tweepersoonskamer ongeveer € 999. Het is ongeveer
omdat we nog niet de exacte prijzen voor de vliegreis kunnen krijgen.



Zelf moet je alleen nog een reis en/of annuleringsverzekering afsluiten én goede
wandelschoenen meenemen.

De persoonlijke uitgaven zijn die
week, eten en drinken voor
onderweg en s ‘avonds een hapje,
behalve de laatste avond die is
inbegrepen.

Op korte termijn moeten wij
weten wie er mee gaan op deze
bijzondere reis, daarna volgt dan
natuurlijk de uitgebreide
informatie hierover, en als daar
behoefte aan is een uitgebreide
uitleg van de reisdeskundige.

Gezien de organisatie moeten we uiterlijk zondag 30 juli aanstaande weten of je
mee gaat.

Dat kan door middel van een mailtje naar monique@henkdenboer.nl
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