
Nieuwsdraadjes 
april 2025 commisie handwerken Groningen 

Hallo dames, 

 

Fijn om jullie weer nieuws te brengen van onze commissie. De plannen worden steeds concreter 
en in september zijn de nieuwste activiteiten gepland waarbij we elkaar “live” kunnen zien. Maar 
eerst even een kort verslag van onze introductie tijdens de vrouwendag op 11 maart. 

Rechts ziet u een ring met heel diverse geknoopte draden. Tijdens de  
provinciale jaarvergadering en vrouwendag kreeg Iedereen 
 aanwezig van een commissielid een draad uitgereikt. We hadden  
de opdracht gekregen om iedereen is beweging te krijgen . 
Allerlei verschillende draden, dik, dun, zwart, wit, grijs of gekleurd net  
zoals alle mensen verschillend zijn. Met de vraag of ze die draden met  
z’n drieën tot een vlecht wilden knopen. En jawel, iedereen deed mee! 
Iedereen is in beweging gekomen. Fantastisch! Alle draden zijn toen  
aan een ring tezamen geknoopt om te symboliseren  dat we hiermee  
allemaal met elkaar verbonden zijn. Net zoals we verbonden zijn als  
ons lidmaatschap. Ieder mens mag zichzelf zijn en is welkom bij de  
Vrouwen van Nu. Je kunt de draden zien als spaken in een wiel;  
tezamen in een mooie verdeling in de cirkel kan het wiel goed  
doordraaien en is er vooruitgang. Of je kunt de draden schuiven zodat de vorm van een 
levensboom gaat ontstaan. Zijn dan de wortels van de boom als de bestuurders van de 
vereniging. Die mensen die de afdelingen en de leden voeding blijven geven met nieuwe ideeën 
en activiteiten. De takken die naar boven gericht zijn, zijn dat de leden die zich laten zien en ware 
ambassadeurs zijn van onze vereniging. 

We nodigen jullie uit om met ons mee te doen aan Rondje Textiel. Dat wat iedereen kan 
bijdragen aan het TextielFestival 2026, dat van woensdag 20 tot zaterdag 23 mei 2026 te 
bezoeken is in Amersfoort. Wat is een Rondje Textiel? De meest simpele uitleg is: je maakt een 
leuk lapje met een textiele techniek en die klik je dan in een borduurring. Dan heb je een Rondje 
Textiel gemaakt. Dit klinkt alsof we dit allemaal kunnen! Wij en jullie ook. Heel duidelijke info 
hierover vind je op: https://www.textielplatform.n l/rondje-knopen/ 

Laat je zelf uitdagen en wordt creatief. We vragen nog wel iets extra’s. Willen wij als Groningse 
dames ons profileren bij het Rondje Textiel met het thema Koolzaad? Wij gaan leuke rondjes 
textiel bedenken en willen dit samen met jullie gaan maken tijdens onze inspiratiemorgen op 11 
september. Jullie zijn om 9.30 van harte welkom bij de Leeuwenborg in Nieuw Scheemda. De 
ringen moeten we voor 1 januari 2026 inbrengen bij het TextielFestival en dat gaan we voor jullie 
regelen. Opgeven voor de inspiratiemorgen kan via een mailtje naar 
creatieve.vvnu.gron@gmail.com. De kosten voor deze ochtend bedragen € 10,- en is inclusief 
textielmateriaal en koffie/thee met wat lekkers. Wil je zelf een borduurring meenemen? Als je er 
geen hebt, ze zijn al voor een klein prijsje te koop bij bijvoorbeeld de Action. De maat van je 
werkstuk en dus ook van de borduurring mag je zelf bepalen. 
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Workshops in ontwikkeling 
Nadat we in februari hebben toegelicht wat topdown breien is; volgt nu het antwoord op de 
vraag: “wat is kantbreien”.  

Kantbreien is een breiwerk met , zeg maar, een gaatjespatroon dat zo fijn is dat het op kant lijkt. 
In de workshop shetlandkantbreien, die 1 dagdeel gaat duren, zal een zeepzakje (heel “vinted”) 
gebreid worden. Er wordt uitgelegd welke wol en naalden het best gebruikt kunnen worden en 
hoe je het patroon moet lezen. Voor deze workshop wordt van de cursisten verwacht dat ze al 
wel kunnen breien. De workshop is op 25 september om 9.30 bij de weefstuga in Wirdum. De 
workshop kost 25 euro. 

    

een patroon en een voorbeeld waarbij het kant zo fijn is dat je er doorheen kunt kijken. 

 

Topdownbreien. In deze workshop leer je kneepjes van een trui van boven naar beneden breien 
aan de hand van het breien van een klein (baby)truitje. De workshop duurt 2x een dagdeel. 
Tussen de 2 dagdelen kun je thuis verder breien. Hierbij kun je eigen wol en naalden meenemen. 
De workshop is op 21 oktober en 4 november 2025 ( 1 cursus) 9.30 - 11.30 bij de weefstuga in 
Wirdum. De workshop kost 50 euro. Ook hier wordt verwacht dat je al kan breien. 

Voor beide workshops geldt dat naar een andere locatie uitwijken ook tot de mogelijkheden 
behoort. Opgeven kan via een mailtje naar creatieve.vvnu.gron@gmail.com 
Begin september ontvang je een mailtje met de details en het rekeningnummer waar je het geld 
naar over kunt maken.  

Sokmadness 
De dames die meedoen aan sokmadness hebben inmiddels al meerdere sokken gebreid. 
Uitdagend en erg leuk is de ervaring. Speciaal ook dat er vanuit de hele wereld mee gedaan 
wordt.  

 

Tot de volgende nieuwsdraadjes! Op de volgende pagina vinden jullie nog een uitleg van het 
verven van wol met fluitekruid. Dit bloeit binnenkort weer en is dus bij uitstek een activiteit voor 
deze tijd van het jaar.   
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OM TE DOEN in het voorjaar: 

Een leuke activiteit om eens te proberen; wol verven met fluitenkruid. 

Van April tot juni bloeit fluitenkruid volop in de bermen in onze provincie. Ik heb ongeverfde 
(sokken)wol geverfd. 

Normaal gesproken gebruik ik een recept of maak ik het recept terwijl ik aan het verven ben. Dat 
heb ik dit keer niet gedaan. Het kwam spontaan bij me op om met fluitenkruid te gaan verven 
toen ik langs al dat bloeiende fluitenkruid fietste. Ik heb een boodschappentas vol met 
fluitenkruid geplukt. Je kunt alles gebruiken, stengels, bladeren en bloemen. De (ongeverfde)wol 
heb ik op strengen gemaakt en 2 uur geweekt in een bad van handwarm water met een scheut 
afwasmiddel. Helaas was mijn aluin op, dus geen beitsmiddel deze keer. Als je wel aluin wilt 
gebruiken, je koopt aluin gewoon bij een drogist. Je gebruikt voor 100 gram wol, 15 gram aluin 
(gewicht wol x 0,15). Je krijgt dan een helderder geel. 

De fluitenkruid heb ik in stukken geknipt en in een grote oude soeppan met water opgezet en aan 
de kook gebracht. Het is handiger om de fluitenkruid in bijvoorbeeld zo'n herbruikbaar 
groentezakje uit de supermarkt of een bh waszak te stoppen; hoef je het aftreksel niet te zeven. 

 

Ik heb dit zo'n anderhalf uur laten pruttelen, tegen de kook aan. Daarna het geheel door een zeef 
gedaan en vervolgens mijn wol erin gestopt. Weer voorzichtig tegen de kook aan gebracht en 
vervolgens een uurtje zacht laten stoven. Daarna de kookplaat uitgezet en de pan een nacht af 
laten koelen. De volgende dag de wol in een bad van lauwwarm water met azijn gespoeld. 

 

Resultaat: een zacht geel garen dat ik dit jaar heb gebruikt voor mijn Sock Madness sokken van 
de 1e ronde. 

 


