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Dordrecht, december/januari 2025 

 
Beste Vrouwen van Nu, 

 
 

Wij nodigen jullie uit voor de 
  

KERSTMIDDAG 
 

op donderdagmiddag 19 december. 
In de Troubadour (Gravenhorst)  
De middag begint om 13.00 uur 

Inloop vanaf 12.30 uur 
 

 
 

Deze middag vieren we feestelijk met een soep en een luxe broodmaaltijd 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tussendoor zingen we kerstliedjes en wordt er een kerstverhaal verteld. 
We sluiten af met een drankje.  

 
Je kunt je opgeven graag per mail. 
bij Roelie Nijholt roelie.nijholt@gmail.com 
of telefonisch op donderdag 5 december tussen 10.00 en 12.00 uur. 
De kosten voor deze middag zijn € 20.- graag overmaken naar  
NL25RABO 0132 9965 96 t.n.v. vrouwen van nu afd. eiland van Dordrecht. 
 
p.s in het jaarboekje vragen we zoals ieder jaar een kleine bijdrage van € 2.- voor de lief en 
leed pot. Wil je zo vriendelijk zijn om dit samen met de € 20.- voor de kerstmiddag over te 
maken. Dan wordt het dus € 22.- 
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Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst 
Op dinsdagmiddag 7 januari 

We beginnen deze middag zoals gewoonlijk met koffie/thee en een oliebol. 
Nadat we elkaar een goed 2025 gewenst hebben gaan we damestasjes lezen met  

Yoeke Nagel  
 
 
 

 
 
 
 
 
Damestasjeslezen is eigenlijk een kwestie van gezond verstand. Kijk in een damestasje en je 
kijkt recht in de ziel van een vrouw. Waarom heeft zij zes pennen bij zich? Drie lipsticks en 
een kapotte sleutelhanger? Wat betekent de hoeveelheid leefgruis onderin haar tas? 
Een damestas geeft zwijgend antwoord op levensvragen, toont ongebruikte kwaliteiten en 
talenten van de draagster van de tas en biedt zelfs de mogelijkheid om het leven 
waardevoller te maken, door middel van eenvoudige ‘damestasjesmagie’.  
Inzicht opdiepen 
Da’s grappig: wie verwacht er nou dat er zoveel persoonlijke informatie kan worden 
opgediept uit een tasje? Maar damestasjeslezen kan ook een prachtig instrument zijn om op 
een verrassende manier tot inzichten te komen over het eigen functioneren, of het 
functioneren van een team, een vriendinnengroep, een relatie.  
Damestasjeslezen verandert de blik op spulletjes. Blijvend. 
 
Zijn jullie ook zo benieuwd wat er in onze damestasje zit, kom dan zeker naar deze leerzame 
middag en breng een zus, buurvrouw of vriendin mee naar onze gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst.  
 

Deze middag wordt gehouden in de Biesboschzaal van  
Dubbelmonde Koningsstraat 290 Dordrecht. 
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur. 

De gastvrouwen zijn: lootjes: Joke van Vliet en Irene Leeflang. 
         Koffie/thee: Leny van Drunen en Nelly de Winter. 
 
Beste dames, 
Begin dit jaar heeft Bakkerij Boender de winkels in Dubbeldam en Sterrenburg van Bakkerij 
Korteweg overgenomen. Ook in de Hoeksche Waard hebben ze meerdere winkels en de 
producten voor alle winkels worden bereid en gebakken in de bakkerij aan de Aston 
Martinlaan 22 in Oud Beijerland. 
Donderdag 23 januari worden we daar om 10 uur verwachten ontvangen met koffie en 
wat lekkers, daarna volgt er een rondleiding in de broodbakkerij met uitleg over de 
verschillende processen. 
De rest van het programma (dat tot ongeveer 12.00 uur duurt) is een verrassing! 
Er is een maximum van 40 dames. 
We gaan met eigen vervoer en de kosten voor deze ochtend zijn alleen de benzine en tol 
voor de tunnel. Opgeven voor deze ambachtelijke  ochtend op maandag 6 januari van 10.00 
tot 12.00 uur bij Leny de Jong, tel. 6162492.  
Tevens doorgeven of je kunt rijden. 
Vertrek om 9.15 uur vanaf het Damplein. 

Namens de culturele commissie, Ina Jonkheijm 
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Terugblik  6 november, Gerda Marsman “Marsmannetjes” 
Wat een geweldige middag. Gerda vertelde op een 
amusante manier over haar reis in Amerika van de oost naar 
de westkust.  Ze had haar nieuwste fiets bij zich en haar 
hondje Pepper. Gerda groeide op in Dalfsen.  Nu woont zij 
in Raalte. 
Zij doorkruiste diverse continenten onder meer Australië, 
Noord-Amerika, Zuid- Amerika en Azië. Met behulp van haar 
bepakte fiets en beelden via de beamer nam ze ons mee op 
haar reis door Amerika. Haar fiets is geen e-bike, maar een 
fiets zonder ketting met grote, brede banden. Ze gaat op 
stap met kaarten, km-teller en kompas. 
 

Achterop haar fiets heeft ze in haar 
tassen kookgerei. Een pannetje, 
gaspitje en een gasflesje. 
Voorop haar fiets heeft ze een tas met 
wat kleding, inclusief regenkleding. 
Maar ook een tasje met 
verzorgingsspullen: zeep, deodorant, 
zonnebrandcrème en muggenspray. 
Dat stukje zeep wordt gebruikt bij het 
wassen (liefst in een rivier). Gerda gaat 
met kleren aan de rivier in. Zij wast zich 
dan met het stukje zeep haar lijf en 
kleren. In een ander tasje zit een EHBO-tasje (Betadine en gaasjes). 
En natuurlijk een slaapzak en tent achterop. 
Gerda fietst, omdat ze het leuk vindt. Overnachten in de natuur, koken op een houtvuurtje en 
als het mogelijk is eten uit de natuur. (paardenbloemen, madeliefjes, paddenstoelen en 
vruchten). Ontmoetingen met mens en dier onderweg maakt iedere tocht onvergetelijk.  
In Amerika volgde Gerda met de fiets de pioniersroute (200 jaar geleden gevolgd door 
pioniers en goudzoekers).  
Gerda  startte in New York . Ze werd op de juiste route gezet door een truckersechtpaar en 
begon haar tocht van 6250 km door het uitgestrekte land met grote vlaktes waar afdrukken 
van dinosaurussen nog te zien zijn. De Red Rockies en het Yellowstone Park waren voor 
haar onvergetelijk.  

 
De ontmoetingen met de zwarte 
beren waren ook zeer bijzonder.  
Tips van haar als je een beer 
tegenkomt: wees rustig, maak je 
zelf groot en laat horen dat je er 
bent, zing, fluit of klap in je 
handen. 
 
 

Haar verhaal is boeiend. Haar foto’s zijn prachtig. We hopen Gerda nog een keer terug te 
zien in 2026. In 2025 gaat zij naar IJsland. 

Carla Visser 
Deze middag waren er 55 dames aanwezig, waaronder enige gasten.  
Misschien toekomstige leden. De loterij heeft € 57.- opgebracht en het bakje werd gewonnen 
door Joke de Jong. 
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Terugblik bezoek aan atelier Gerhard Lentink Wijnstraat 119. 
Wat een geweldige kunstenaar! Gerhard is geboren in Deventer (1956).  
Komt uit een gereformeerd gezin. Heeft gymnasium B in Zutphen 
afgerond met hele goede cijfers voor wiskunde. Gerhard gaat na het 
behalen van zijn diploma naar Amsterdam en volgt de Vrije Academie. 
Maar hij wil de wereld zien en maakt een rondreis door Italië en 
Griekenland. Na deze reis schrijft hij zich in bij de Academie voor 
Beeldende Kunsten St. Joost, Breda. Hij legt zich toe op houtbewerking. 
Na het behalen van dit diploma maakt hij reizen Egypte, Mali, Ivoorkust. 
Door de liefde vestigt hij zich in Dordrecht.  
Zijn werk kenmerkt zich door grote houten sculpturen. Met een uiterste 

precisie maakt hij tekeningen, dan start hij met de constructie van een houten kunstwerk.  
Hij heeft een brede kennis van (kunst)geschiedenis en cultuur.  
Dit zie je terug in zijn kunstwerken. De houtsoort waarmee Gerhard werkt is merbau. 
Enkele werken zijn:  
-Choëphore: een jonge vrouw die zorgvuldig een grote schaal voor zich in 
evenwicht houdt en met haar rechtervoet een pas voorwaarts zet in de 
richting van de rivier (verbondenheid van de stad met het water). Het 
ontwerp heet in de volksmond Hanneken van Dordt (locatie Stadsweven)? 
-Walters Huis (in de hal van het  Albert Schweitzer Ziekenhuis) 
-Koningin Beatrix (Provinciehuis Den-Haag) 
Wat een kunstenaar, werkt 60 uur per week, mooi levensverhaal en 
prachtige kunstwerken! We hebben genoten! 

Carla Visser 
 
Uitslag Rabo Support. 

 
Deze heeft € 100.-  opgebracht. Iedereen die op de Vrouwen van 
Nu gestemd heeft vriendelijk bedankt namens de penningmeester.  
                           Alle beetjes helpen. 
 
 

 
De volgende bestuursvergadering is 11 december,  
tot die datum kun je copy of ideeën aanleveren bij Agatha in ’t Veld,  
Berkenhof 26. Bij voorkeur per mail: a.veld371@upcmail.nl  

 
 
Het bestuur wenst alle leden een gezellige kerst  

    en een voorspoedig 2025 
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