
NIEUWSBRIEF
april 2024

Uitnodiging voor de bijeenkomst op:
Donderdag 18-04-2024
Dorpshuis Twisk
Aanvang 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Marijke van een andere kant
Marijke Helwegen gaat zich op deze avond
van een hele andere kant zien. Met veel
humor, anekdotes en ook zelfspot geeft
Marijke ons een inkijkje in haar niet
alledaagse leven. Haar persoonlijke verhaal is
niet alleen goed voor een lach en soms een
traan, maar bovenal verrassend. Deze avond
wordt gezamenlijk georganiseerd met de
afdelingen Abbekerk/Lambertschaag en
Midwoud/Oostwoud

***

Wil je gehaald worden voor de
bijeenkomst? Neem dan tijdig contact op
met één van de bestuursleden via
E:vvnu.twisk@gmail.com
T: 0227-541297

………………………………………….…………………..

Even voorstellen…

Eszter Hendriksen vertelt haar
verhaal

Na een aantal keren succesvol aan mijn beurt
te zijn ontkomen, moet het er nu eindelijk
van komen: tijd om mijzelf publiekelijk voor
te stellen aan de leden van Vrouwen van
Nu (waar ik al een jaar of drie, vier lid van
ben).
Ik heb een lange weg afgelegd voordat ik in
Twisk kwam wonen. Ik ben geboren in
Hongarije en heb daar gewoond totdat ik met
Berrie ging trouwen. Ik heb een
fantastische jeugd gehad waar ik uren over
zou kunnen vertellen: vol gezelligheid en

vrienden, een hechte, grote familie, een
kasteeltuin om in te spelen (ja, echt!).

Mijn leven speelt zich af langs 4 rode draden:
zingen, de zorg, koken en honden.
Deze 4 woorden zeggen eigenlijk al
voldoende over mij maar mochten jullie de
uitgebreidere versie willen horen, hier komt
ie.

Ik zing sinds mijn zesde in (kamer)koren en
dat doe ik nog steeds. Wanneer ik niet zing
dan speelt een langspeelplaat in mijn hoofd
allerlei koorstukken (die ik net aan het
oefenen ben) af. De radio zet ik dus nooit
aan. Via het zingen heb ik ook Berrie leren
kennen: het meisjeskoor waar ik in zong, had
een uitwisseling met een Nederlands
orkest. Inmiddels zijn we bijna 35 jaar
getrouwd.

Mijn ouders werkten allebei in een ziekenhuis
en voor mij stond ook al vroeg vast dat
ik in de zorg wilde gaan werken. En dat doe
ik nog steeds, als medisch secretaresse
in het leukste en kleinste ziekenhuis van
Amsterdam waar iedereen elkaar kent.

Van kleins af aan ben ik
opgegroeid met koken
en bakken. In
Hongarije koop je geen
koekjes en taarten
maar je bakt ze. Je
koopt geen siroop maar
je maakt het zelf van
vlierbloesem of fruit.
Een varken wordt in de
dorpen nog steeds
geslacht en alles
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wordt verwerkt van kop tot staart. Ook mijn
ouders vonden het leuk om te koken, niet
alleen de dagelijkse kost maar ook
uitgebreid, aparte gerechten, en voor een
groot gezelschap. De liefde voor pure
ingrediënten en het plezieren met lekker eten
heb ik geërfd. Met veel plezier neem ik deel
aan de kookclub van de Vrouwen van Nu en
daarnaast zit ik ook in de kookclub van
Cuisine Culinair in Purmerend.

En dan de honden. Als kind wilde ik altijd al
honden maar wij hadden katten (ik houd
ook van katten, hoor). Inmiddels was ik
getrouwd en Berrie wilde ook graag honden.
Sinds 2000 genieten we dus van het
gezelschap van honden. Eerst één hond, toen
nog één erbij, later nog een derde omdat die
met spoed een baas nodig had.
Tegenwoordig hebben we ook regelmatig
logeerhonden. Soms een, soms twee, soms
drie. Jaaa, die vrouw die je weleens met drie,
vier, vijf of zes honden ziet lopen langs de
Gangwerf, dat ben ik. En ik geniet er elke dag
van.

Naast de honden hebben we natuurlijk ook
twee prachtige kinderen grootgebracht en
na samen in Delft en Purmerend gewoond te
hebben, wonen we sinds vijf jaar in het
mooie Twisk. Wij zijn heel blij met ons
‘koninkrijk’ op de Gangwerf waar we omringd
zijn door hele fijne mensen en een prachtig
uitzicht. Wij hopen hier oud te
worden en willen nooit meer weg uit Twisk.
Alle ingrediënten aanwezig: een koor, een
kookclub, prachtige ingrediënten rechtstreeks
van de boeren, fijne mensen, ruimte
voor de honden en mijn ziekenhuis binnen
bereik. Wat wil een mens nog meer?

Het is zover! 15 april is de nieuwe
website klaar

Op 15 april wordt de oude website door een
spiksplinternieuwe versie vervangen. Ga
maar eens kijken en laat je verrassen door
alles wat er zoal bij ons in Twisk te doen is.

Inloggen:
Ga naar www.vrouwenvannu.nl. Je bevindt je
dan op de Landelijke site. Klik in de oranje
balk boven op “Inloggen”.

Je gebruikersnaam is je
lidmaatschapsnummer (te vinden op je
lidmaatschapskaart)

Je wachtwoord is je eigen postcode (grote of
kleine letters, maakt niet uit).

Neem een kijkje op de Landelijke site en klik
dan op de knop Afdelingen om in de site
van de provincie te kunnen kijken. Klik
vervolgens weer op Afdelingen om Twisk te
kunnen kiezen en al onze activiteiten en
informatie te vinden.

Heb je vragen? Stel ze gerust aan een
bestuurslid of via vvnu.twisk@gmail.com.

De reiscommissie neemt ons mee
naar De Nollen

Donderdag 23 mei neemt de reiscommissie
je mee op een dagtocht naar De Nollen in
Den Helder.

We vertrekken om 11.30 uur en gaan eerst
een visje eten bij de kiosk in Den Oever.
De rondleiding met gids over het
museumterrein volgt.

De Nollen is een oud binnenduin waar de
kunstenaar R.W. de Wint een prachtig
landschap met kunstwerken heeft gecreëerd.

De toegang is € 15 (gratis met de
Museumjaarkaart). De chauffeur krijgt € 5 en
de kosten van de gids (€ 50) worden door de
deelnemers gedeeld.

Na afloop gaan we daar nog gezellig wat
drinken.

Opgeven kan op de volgende bijeenkomst of
bij willem_en_antoinette@yahoo.com.

Met vriendelijke groet, de reiscommissie,
Els, Karin en Antoinette.
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Oproep van het Landelijk Bestuur

In verband met
een
voorgenomen
nieuwsitem dat
het Landelijk
Bestuur later
dit jaar gaat
uitsturen,
wordt aan de

afdelingen gevraagd of zij leden hebben die
benoemd zijn tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau of een hogere Orde.

Let op, het gaat hier om leden die
daadwerkelijk geridderd zijn en niet om
degenen die een lintje ontvangen hebben.
Mochten er leden zijn die in de afgelopen vijf
jaar benoemd zijn, kunnen zij dit aan ons
kenbaar maken via email:
vvnu.twisk@gmail.com

We hebben nieuwe vriendinnen…in
Engeland!

Wat jullie hierboven zien is een foto van de
website van The Women’s Institute in Baslow,
Derbyshire, Engeland. Voor degenen die de
presentatie van Liz over Derbyshire hebben
gezien, bevindt de WI Baslow zich op
steenworp afstand van het prachtige
landgoed Chatsworth.

Liz en June en Ann (beide leden in Baslow)
hebben de afgelopen weken druk met elkaar
gecorrespondeerd en de Baslow dames zijn
zo vriendelijk geweest om een speciale Twisk

pagina aan hun website toe te voegen. We
voelen ons zeer vereerd. Hebben jullie iets te
melden / vragen aan de dames in Baslow -
post is altijd welkom!
vvnu.twisk@gmail.com
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