Ledenbijeenkomst 22 september 2025 . In het Witte Kerkje.

1. Opening.
Betsy heet een ieder welkom. En ze heeft nog een aantal mededelingen.
We hebben 4 nieuwe leden.
Rabobank; graag stemmen voor Rabobanksupport.
Workshop 21 oktober, er is nog plek, kosten 15 euro. Aanmelden bij Joke.
Plattelandsdag Hofshuus. Een geslaagde en gezellige middag. Alle dames, zoals
Hofdames, Tuinleu, handwerkdames , bedankt voor jullie hulp. Pot met noten : 83
noten zaten erin. Prijzen zijn uitgedeeld.
Optochtwagen. Stokstaartjes, 4° prijs. Nu ook weer, alle dames, bedankt voor jullie
inzet, bij het helpen plakken, knippen en plukken. VVN heeft al 54 optochtwagens
gemaakt. Hannie Wisselink is vanaf 2003 betrokken bij de wagenbouw, dus 22 jaar als
voorvrouw. Applaus voor Hannie. De wagenbouwers willen graag uitbreiding van hun
team. Wie oh wie komt helpen. Als je informatie wilt hebben over de wagenbouw,
gerust vragen.
En het bestuur wil ook graag nog een bestuurslid, zodat het bestuur 7 leden heeft.
Dat waren de mededelingen.
Dan krijgt Gert Eberhard het woord. Hij gaat ons heel veel vertellen over de
wensambulance.
In Rotterdam was er de eerste wensambulance, 19 jaar geleden, 3 maand later in
Twente. Dat heet nu Wensambulance Oost-Nederland. Via een presentatie op het
scherm wordt er heel veel duidelijk. Hun doel is om de wens(en) van (pre)terminale
en ernstig zieke personen mogelijk te maken door liggend vervoer te bieden. En ze
daardoor een fijne dag te bezorgen.
De stichting draait volledig op vrijwilligers. Die zetten zich met hart en ziel in om
wensen mogelijk te maken. Die vrijwilligers zijn heel belangrijk, maar ook financiéle
steun is belangrijk. Ze krijgen geen subsidie, ze zijn afhankelijk van giften, donaties,
legaten en sponsoren.
De vrijwilligers doen heel veel. Onderhoud gebouw, ziekenwagen, kleding. Ze hebben
allen hun eigen kleding.
Een gewone ambulance heeft geen ramen, een wensambulance heeft wel ramen.
Gert vertelt hoe de organisatie werkt.

Na de pauze kunnen er vragen worden gesteld.

Betsy sluit de bijeenkomst en bedankt de vrijwilligers van de Wens-Ambulance en
geeft ze een enveloppe met inhoud , namens VVN. De ambulance staat naast de kerk
en kan bezichtigd worden.

Er waren 76 leden aanwezig. Het was weer een interessante middag.

Voor wie meer wil weten, zie www.wensambulance.nl



http://www.wensambulance.nl/

