
Kerstdiner Vrouwen van Nu 2025 

Goedendag dames, allen hier aanwezig op ons kerstfeest, van de Vrouwen van Nu. 

We kijken terug op een actief verenigingsjaar met heel veel activiteiten. 

Als we kijken naar de wereld om ons heen, zucht ik weleens. Waarom is er niet 

overal vrede, waarom vechten de Russen en Oekraïners nu al zoveel jaar, waarom 

wil je grondgebied erbij. Waarom meer macht? Als we nog wat verder wegkijken zien 

we ook diverse brandhaarden in Afrika en Azie. Zelfs Amerika en Venezuela is heel 

erg spannend, waarbij Curaçao dan weer in de strijdlijn ligt. Ik vraag het mij en 

waarschijnlijk u ook, af hoe kun je vrede op aarde zingen met kerst, terwijl er overal 

brandhaarden zijn. En waarom willen we steeds een land van een ander erbij? 

Macht, macht. 

Ik weet het niet en u ook niet denk ik, maar het is wel iets wat me bezighoud. 

Terugkijkend in ons eigen kleine kring, dan kan ik alleen maar zeggen, wat hebben 

we het hier goed. Daar ben ik heel dankbaar voor. Hoef niet echt na te denken, als ik 

naar de winkel ga, wat ik kan kopen, dat wat nodig is kan gewoon. 

Ieder jaar organiseren wij, de vrouwen van nu, samen met de ZLTO, dat is de 

landbouworganisatie op Noord-Beveland en de gemeente Noord-Beveland het 

boerenontbijt voor nieuwe inwoners. Het is altijd een drukte van belang met meer dan 

100 nieuwe inwoners( meestal komen er per jaar wel 300 a 400 mensen bij in onze 

gemeente wonen) Dat organiseren wij, maar we staan daar ook met stand en geven 

uitleg over wat we organiseren, wie de Vrouwen van Nu zijn enz. Het is een 

ontmoeting met nieuwe inwoners en meestal levert ons dat ook nieuwe leden op. 

Per 1 januari 2025 hadden we 111 leden, er vallen ieder jaar mensen af doordat ze 

verhuizen, overlijden, ons trouwe lid Anneke van Liere dit jaar of zichzelf te oud 

vinden en een enkeling zegt op omdat ze zich niet thuis voelen bij ons. Maar we zijn 

zo blij met 21 nieuwe leden dit jaar. Dus nu hebben we 119 leden, we stijgen dus 

weer in aantal. 

Maar ook heel blij met ons oudste lid hier aanwezig, Bella van Oeveren, 96 jaar. 

Ons bestuur bestaat uit Marleen van Wolferen, onze secretaresse, Ingrid Huijgen, die 

de ledenadministratie bijhoudt, Jossy van Drunen, lief en leed, Joke Smit, zij verzorgt 

de nieuwsbrief, Heidi Kortekaas o.a. lief en leed en het creatief café, Nellie 

Leegemate, onze penningmeester. 

De bestuursleden doen nog veel meer, eigenlijk te veel om te noemen. Zo 

organiseert de gemeente 17 januari een open dag, voorafgaand aan de 



nieuwjaarsreceptie, ook daar staan we weer met een kraam. Het is gezellig, iedere 

maand hebben we bestuursvergadering en doordat we een flink bestuur hebben, 

hebben we ook de kans om er gewoon een paar keer niet te zijn. 

 

Naast het bestuur hebben we Hilda Venema die zeer actief de website onderhoud en 

bijhoudt, maar die zich vandaag onverwachts heeft moeten afmelden wegens ziekte. 

En we hebben de dames die iedere maand onze nieuwsbrief maken, Corien Zwager 

en Jolanda Lamaison. 

Zelf ben ik nu al een aantal jaren voorzitter en voordien zat ik ook al in het bestuur en 

ik wil stoppen na de ledenjaarvergadering in febr of maart. Tot op dit moment hebben 

we nog geen opvolger gevonden, dus mijn vraag is wie van u wil een steentje 

bijdragen. Het is niet zwaar of moeilijk, wel gezellig en er is geen moeten bij. 

Vanavond hebben we kerstdiner van onze vereniging, we hebben 54 aanmeldingen 

en super lekker eten. 

Maandagmiddag was er weer creatief café en die aanwezige dames, 24 in totaal, 

hebben allen onderdeeltjes gemaakt voor deze zaal. Dat maakt dat we deze avond 

samen hebben gemaakt en samen vieren. 

Super gezellig, de uitnodiging, de zaal en het diner is weer helemaal in elkaar gezet 

door Jossy van Drunen, Heidi Kortekaas en Joke Smit. Dank je wel mede 

bestuursleden dat jullie deze taak weer met zoveel enthousiasme op je hebben 

genomen. Het ziet er weer mooi uit. Het is een grote klus die jullie met plezier op je 

nemen en tot een fantastisch einde weten te brengen. 

En dan vraag ik nu een moment stilte, zodat we straks kunnen aanvangen met het 

kerstdiner. 


