Vrouwen van Nu afd. Tynaarlo.
                       Beeldig Hortus.
Op dinsdag 28 oktober toog de museumclub naar de Hortus in Haren. In de Hortus is een beelden expositie te zien, georganiseerd door kunstenaarsvereniging Akka. Het thema is Connexio, Latijn voor “verbinding” dat staat voor zichtbare en onzichtbare verbanden tussen mens, cultuur en kunst. De kunstwerken, van verschillende kunstenaars, staan verspreid door de tuinen. Halverwege hielden we een pauze bij paviljoen De Plantage. Niet alleen de beelden waren te bezichtigen ook de tuinen, nu getooid in herfsttinten, zijn de moeite waard. Een hoogtepunt is wel de prachtig aangelegde Chinese tuin, het verborgen rijk van Ming. De  paviljoens elk met hun eigen bijzondere naam, zoals  He Feng, de Stenen Boot, het schitterende theehuis met de naam: Het Kreunen van de Draak. Of het Hof van de welriekendheid.  De Chinese wereld blijft een fascinerende wereld… Na al die regendagen waren de weergoden ons goed gezind: het bleef de hele middag droog.
