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Dit jaar herdenken we een bijzonder moment in de
geschiedenis van ons dorp: het is 80 jaar geleden dat
Balkbrug werd bevrijd. Een indrukwekkend jubileum, dat
we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Speciaal voor deze gelegenheid is er een toneelstuk
opgezet dat de verhalen van de bevriding in Balkbrug
weer tot leven brengt. Een unieke kans om samen stil te
staan bij het verleden en te ervaren hoe het leven toen
was.

Op een dag verschiinen Reina en haar zoons Marten en Guusje
aan de deur, op de viucht voor de verwoestingen van de
oorlog. Hun huis is afgebrand door een Engelse
bommenwerper, en ze zijn op zoek naar onderdak. Aalt biedt
hen een tideljk onderkomen aan, maar de komst van Reina en
haar gezin leidt tot een reeks ongemakkeljke confrontaties.
Terwijl de spanningen in het huis oplopen, wordt Arend, hun
zoon, getrokken in een gewelddadig confiict. In het dorp onder
Duitse bezetting komt de spanning tot een hoogtepunt
wanneer Guusje wordt beschuldigd van het stelen van een
Duitse verrekijker. Arend, die vastbesloten is de waarheid te
achterhalen, confronteert Guusje met beschuldigingen die de
hele gemeenschap op scherp zetten. Terwijl de verdenkingen
steeds verder escaleren, neemt de situatie een dramatische
wending wanneer Duitse soldaten het dorp binnenkomen en
Guusje gevangen neemt.

Te midden van de chaos probeert Reina, Guusjes moeder,
alles te doen om haar dochter te beschermen, maar haar
pogingen stuiten op vastberaden tegenstand van Arend en de
soldaten.
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