
 

“De Chocoladehoeve” 
 

Drie keer, één ochtend, één middag en één avond, was het een volle tafel met gezellige 
dames die hun eigen bonbons of flikken gingen maken. 
Ruby ontving de dames met een tafel vol met alle soorten heerlijke chocolade in allerlei 
vormen bij de koffie of thee. In twee groepjes gingen we in het opkamertje waar de 
apparatuur staat aan de slag. Tussendoor werd er door Ruby verteld over het ontstaan van 
haar passie voor chocola. 
Na de tweede keer aan het werk om de bonbons zo mooi mogelijk te krijgen, had zij ook nog 
een leuk proeverij-spel om te raden welke smaak je proefde. De hoogste scores werden 
beloond met nog een zakje bonbons. 
De workshop was een schot in de roos!! Volgegeten en verwend naar huis. 
De dag erna kon iedereen zijn bonbons ophalen. 


