Wandelingen

Dinsdagmorgen 17 augustus was er een wandeling gepland naar het onderduikershol in
het Valtherbos maar bij samenkomst bij de Boshof werd gevraagd of we niet naar het
Molenveld wilden wandelen om van de bloeiende heide te gaan genieten. Daar hebben
we ruim 2 uur gewandeld en hebben daarna genoten van een kopje koffie bij Bakker
Joost op het nieuwe terras. Het was lekker wandelweer en het bleef gelukkig droog.

De tweede wandeling was op woensdagmiddag 25 augustus. We waren met maar 4
dames maar hebben genoten van een gedeelte van het Pelgrimspad. Op een gegeven
moment waanden we ons in Frankrijk. Prachtige zonnebloemen langs de Bergjesweg. Op
een bankje werd uitgebreid gepauzeerd en kennis gemaakt met ons nieuwe lid Lia. Bij de
ijssalon L'Odore hebben we een heerlijk ijsje gegeten en daar hebben we nog even
nagepraat.
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