VERSLAG VOORJAARSKORENDAG:

Donderdag 18 april zijn we weer met onze zanggroep naar Nijverdal geweest. Willie van Roosmalen
stond met z’n bus om 8.45 uur bij het Trefpunt om ons weer veilig te brengen. In het Centrum van
Nijverdal stond de koffie op ons te wachten. De voorzitter Tonnie Koersen heette ons welkom en
opende de dag. Met maar 5 koren was de zaal matig bezet. Adrie Heerdink mocht het inzingen en
de samenzang verzorgen. Met een wandeling door de tijd vanaf 1200 tot 2013 tot het ontstaan van
Nijverdal (het nijvere dal). Heel leuk om die oude liedjes mee te zingen, heel creatief. Het koor van
Olst mocht het spits afbijten, het klonk goed. Daarna kwam het koor van Hellendoorn-Nijverdal op
het podium. In de koffiepauze werden we getrakteerd op soesjes. Na de koffie kwam het koor van
Zwolle-Hattem naar voren met als dirigente Ineke v.d. Brugge. Dit is een flink groot koor, klonk niet
altijd zuiver (niet alleen mijn mening!). Adrie Heerdink mocht daarna weer met ons samen zingen.
In de pauze lieten we ons de soep goed smaken. Na de soep kwam Anneke Smits van onze afd. op
het toneel, ze mocht het intermezzo invullen. Ze vertelde een waar gebeurd verhaal over de
onbekende buurtkater. Heel leuk verteld Anneke, het zal je maar gebeuren steeds zo’n brutale
sproeiende kater in je huis. Ze kreeg dan ook een warm applaus. Daarna mochten wij onze
nummers zingen, het ging goed. Het koningslied gemaakt door Klazien Bijker van onze afd. hebben
we met de zaal gezongen. Als laatste koor mocht Haaksbergen zingen, met Nel Niekus aan de piano
en onder haar leiding klonk dit kleine koortje heel fijn en zuiver. Dit vond ik echt lest best. De
voorzitter bedankte ieder voor het slagen van deze morgen en wenste ons een welthuis. Voor ons
was dit de laatste keer dat we naar Nijverdal zijn geweest. Met 4 a 5 koren is het geen zangdag
meer. Ons koor gaat in september a.s. in afgeslankte vorm door (net als Veldzicht).
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