
Hallo dames

We hebben helaas de laatste fietstocht van het seizoen 

weer gefietst, het was een mooie rit onder leiding van 

Ineke . We waren met 12 dames heel gezellig. De rit was 

ongeveer 30 km met zon en wind. In Lisse hebben we met z

´n allen een ijsje gegeten en daarna zijn we richting 

Nw.Vennep gegaan voor een bezoek aan ADAMAS voor de 

donatie van het varkentje . We hadden met elkaar € 175 

gespaard. Met 13 dames zijn we verwelkomt bij Adamas . 

Heerlijk koffie of thee gedronken met cake. Ze waren verrast

over de donatie. Liesbeth heeft een uitleg gedaan over het 

wel en wee van Adamas . Daarna een rondleiding gehad 

waar we erg van onder de indruk waren. We hebben een 

fijne middag gehad. Hopelijk gaan we weer fietsen in het 

voorjaar. 

H. groet Lida

 




