
Hallo dames

Dinsdag 28 aug. hebben we weer een mooie rit gereden onder 

leiding van Ineke dank je wel ! We zijn om 11.00 uur vertrokken. We

hebben ongeveer 40 km gefietst en het was heerlijk weer. We 

hebben geluncht bij ``de gekroonde Brasem `` Oude Wetering heel 

gezellig. Het varkentje hebben we geteld Barry, Anneke en ik de 

opbrengst is € 170  een mooi bedrag. 

We hebben overlegd over de bestemming van het geld en 

afgesproken dat we het gaan doneren aan ADAMAS.  

Ik heb contact gehad en op 18 sept. om 16.00 uur verwachtte ze 

ons, ze waren heel verrast. En de koffie staat klaar. 

Ineke was weer bereid om een route te doen we starten op de 

parkeerplaats bij het speelkasteel Hoofdweg om 13.15 uur en 13.30 

uur vertrekken. We hopen op goed weer , want het is de laatste 

keer dit seizoen. 

H. Groeten Lida





 

Vrolijke foto,s


