
Hallo dames

Met 10 dames hebben we een mooie fetstooht gehad 

onder leiding van Laura. We zijn naar Abbenes 

gefetst waar Laura een uiteenzettng van het 

standbeeld van Jan Pieter Heyen gaf. Daarna zijn we 

naar de rommelmarkt gegaan die daar naast was 

eoht apart. Toen fetste we verder naar een 

monument van uit de oorlog .Toen naar de pont van 

het Kaageiland daar hebben we gezellig iets 

gedronken. Nu is mijn vraag wie wil de volgende keer 

weer een route verzorgen ?

Hartelijke groet Lida



  


