Hallo dames

We hebben een hele leuke fietstocht gehad onder leiding
van Diny en Linda bedankt . We waren met z'n zevenen.
Genoten van de bollen heerlijk wat gedronken bij de
Tulpenrij . Daarna zijn we langs het Comomeer gereden.
Onderweg tulpen gekocht .



De volgende keer gaan we weer fietsen n.l 22 Mei de dag na
Pinksteren ,alleen zoeken we nog iemand om een route uit
te zetten als je me dan belt dan zorg ik dat er een mailtje
komt. Fijne Pinksterdagen gr Lida



