
 

 

Verslag 7 februari ’23 Museumclub II 

Bezoek aan het Zeeuws Museum Middelburg. 

Met 10 dames hebben we de expositie van Rembrandts Vaandeldrager On Tour bezocht. 

Op weg er naartoe genoten we van een heerlijk lentezonnetje en het bloemrijke hoekje bij het 

Koorkerkhof. Het straatje ernaast hing vol met Oosterse ballonnetjes. 

Om plm. 12.00 ur was iedereen (ook degenen met eigen vervoer) aanwezig bij het museum en 

gingen we genieten van een heerlijke lunch met venkel-prei soep en broodjes gezond.   

We hadden royaal de tijd want ons tijdslot was om 13.30 uur. In eerste instantie kwam je in een 

ruimte waar allerlei vaandels stonden opgesteld. Vaandrigs of vaandeldragers gingen voor de 

schutterij uit en hadden een belangrijke rol in de beveiliging van gildes. Doordat ze een kwetsbare 

positie hadden mochten ze nooit getrouwd zijn en/of kinderen hebben.  

Wil je meer weten van het schilderij zelf raadt ik je aan de site   Vaandeldragerontour.nl/minicollege 

te bezoeken. Daarin wordt o.a.  verteld dat dit schilderij pas voor de tweede keer aan het publiek 

wordt getoond. Het verliet in de 18e eeuw Nederland en is door sponsering aangekocht en nu  weer 

“thuis”.  

Er waren ook nog andere mooie objecten te zien bij de expositie over; 

De herkomst én toekomst van textiel 

In een breed samenwerkingsverband met een indrukwekkend aantal wetenschappers, textiel- en 

modeontwerpers zoals Remi Veldhoven en Sjaak Hullekes, onderzoekt het Zeeuws Museum de 

herkomst én toekomst van 18de- en 19de- eeuws gebrocheerde damast uit de eigen en andermans 

collecties. Het textiel is vol toewijding in Norwich (GB) geweven en daarna door, onder meer, de 

Zeeuwse man met liefde gedragen. De research naar stalenboeken, origineel textiel en kleuranalyses 

van garens is een ‘work in progress’, dat leidt tot een nieuw hedendaags textielontwerp én een 

tentoonstelling. 

Het verbaasden ons dat in de 18e en 19e eeuw de mannenmode zó kleurrijk was. En…..de 

geschiedenis lijkt zich te herhalen, kijk maar naar de prachtige kleurrijke jasjes die Splinter Chabot 

maakt en draagt. Omdat we de trein moesten halen konden we helaas niet verder het museum in.  

Lia Vriens 

 

 

 

   

 

 


