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Notulen ledenavond Vrouwen van Nu gehouden op 26 maart 2015 in Het
Bovenveen

In het café heet het eendagsbestuur “Jeanette, Rilana en Bertha” allen van harte
welkom “Konbawa” wat betekent goedenavond. Voor iedereen staat er een
heerlijk kop koffie en/of thee klaar. Daarnaast staat er een grote etagere
afgevuld met allerlei heerlijke zoeternijen.

Mededelingen:
Er is nog een uitnodiging voor het wandelen in Deventer van de culturele
commissie. Petra heeft de informatie hiervan.

Op 2 april a.s. is er een bloemschikavond voor Pasen in de Olde Karke.
Samenwerking met Vrouwen van Nu en de activiteiten commissie. Opgave is ook
mogelijk deze avond.

7 april a.s. is de Provinciale vergadering van de Vrouwen van Nu. Annie heeft de
uitnodiging hiervan.

Voor deze avond zijn koffie, thee en 1 drankje in de prijs inbegrepen. Extra
drankjes zijn voor eigen rekening.

Willy meldt dat er in oktober een agrarische dag zal komen in Nijeveen. Opgeven
is mogelijk bij de volgende vergadering in juni. Willy zal Petra de informatie
toesturen, Petra zal voor verspreiding zorgen.

Annie geeft aan dat op 18 april a.s. de opening zal zijn van de Olde Karke in
Echten. Wellicht heeft iedereen de uitnodiging thuis al ontvangen, maar de
Vrouwen van Nu hebben ook een uitnodiging hiervoor ontvangen.

Petra meldt tot slot dat 16, 17 en 18 april a.s. in Westerbork de Expositie
Handwerken en Textiele Werkvormen plaats vindt.

Deze avond wordt georganiseerd door het eendagsbestuur. Bertha, Jeanette en
Rilana. Het thema is Japan, dit idee is ontstaan omdat toevallig in deze periode

in het Bovenveen een groep Japanners zou verblijven. Een interessant land om

meer over te weten te komen. In overleg met de beheerster Jacolien Flik is ook
een ontmoeting met de Japanners voor deze avond geregeld.

In de bioscoopzaal (een etage lager) bekijken we een introductie film over Japan.
Na de film wordt er in het café een 2° ronde koffie en thee gedronken. En wordt

iedereen verrast met een optreden van 14 Japanners, 2 mannen en 12 vrouwen.
Iedereen krijgt een a4tje overhandigd met 3 Japanse liederen, welke zelf door de



Japanners is samengesteld. Het is de bedoeling dat we ook gezamenlijk liederen
gaan zingen. 1 Lied wordt voorgezongen door de Japanners, daarna zingen we
gezamenlijk. Voor iedereen een bijzondere belevenis om in het Japans te zingen
maar ook samen met de Japanners te mogen zingen. Het is een succes!

Na het samenzijn met de Japanners, volgt een presentatie in de bioscoopzaal.
Naar aanleiding van een foto presentatie vertelt Rilana over o.a. de ligging van
Japan, de streken, belangrijke plaatsen, natuur, cultuur en interessante
wetenswaardigheden. De presentatie wordt afgesloten met het onderwerp eten
in Japan. Om iedereen kennis te laten maken met de Japanse keuken staan er
diverse schalen met sushi klaar en daar hoort uiteraard nog een heerlijk drankje
bij.

De avond wordt afgerond met een korte rondleiding door Annie. Aangezien de
Japanners verblijven in het aangrenzende vakantiehuis, beperkt de rondleiding
zich tot het restaurant en keukengedeelte.



