
7 mei 2023 - Dauwtrappen. 
Zondagmorgen vroeg opgestaan, kwart over zes naast ons bed. Gauw ontbijten, 
wandelschoenen aan en naar het verzamelpunt: Marktplein in Chaam 
Om 6.50 uur was iedereen, 14 dames, present. En konden we met de auto’s naar onze plaats 
van bestemming Esbeek vertrekken. Daar aangekomen kreeg ieder een beschrijving van de 
Andreas Schotel wandelroute en een knapzakje uitgereikt. Waarna we onze stevige 
wandeling startte.  
De route bestaat uit een wandeling langs enkele werkplekken van de kunstenaar Andreas 
Schotel. Onderweg kwamen we schildersezels tegen met zijn werk. Daarnaast stonden er 
kunstwerken langs de route geïnspireerd op zijn etsen en aquarellen o.a. “De verbinding”, 
“Zicht op Hilvarenbeek”, “Baadster in Broekeling”, “bijenstal”, “Ontmoeting met de 
meester”, “Stellingzagen”, “De Melkfabriek”, “Oogst” en “Alsof ze nooit zijn weggeweest”. 
De route ging deels over het grondbezit van Brabants Landschap en Landgoed de Utrecht. 
Verschillende paden zijn al eeuwenoud. Het was soms goed uitkijken voor stronken, 
obstakels op de paden in het bos. Soms werden we ook verrast door kaboutertjes in alle 
soorten en maten. 
Iedereen genoot, lekker keuvelen met elkaar tijdens het wandelen waardoor soms het 
kunstwerk over het hoofd werd gezien of het paadje voorbij gelopen. Gelukkig zijn er dan 
altijd attente dames aanwezig om de groep tot de orde te roepen. 
Met 10 kilometer in de benen kwamen we terug op ons startpunt en stond er in het café 
Schutterhoef als afsluiting een welverdiend twaalfuurtje met koffie/thee klaar. 
We kunnen terugkijken op een geslaagde wandeling: mooi landschap, kunst op diverse 
manieren en natuurlijk prachtig mooi wandelweer. De voorspelde regen bleef gelukkig 
voorspeld. 
 

 

 

 


