
Hallo dames

Afgelopen dinsdag hebben we een mooie fietstocht gehad 

onder leiding van Laura, we hebben op het bedrijf van haar 

zoon uitleg gekregen over de gewassen.  Daarna naar 

Abbenes gefietst en Laura vertelde over een breischooltje. 

Toen op weg naar Buitenkaag waar we ontvangen werden 

bij fam. Zekveld,  heerlijke bramensap, appels mochten we 

proeven. Het was een hele gezellige aparte fietstocht. De 

volgende fietstocht is een keer  op WOENSDAG  4 sept. 

Truus en Nanda doen de route en we starten bij Truus op de 

gewone tijd aan de Hoofdweg.  Hopelijk mooi weer gr Lida.




