
Hallo dames 

Afgelopen dinsdag 6 aug. hebben we een mooie  en 
gezellige fietstocht gehad onder leiding van Margo. 
Het was heerlijk weer. Langs de vliegtuigen en een 
combine die bezig was op het land met uitleg van 
Ria. De herdenkingsplaats  waar het Turkse vliegtuig 
is neergestort hebben we ook bezocht. We waren 
met 8 dames. Bij de Molenplas hebben we wat 
gedronken. De volgende keer 20 aug. dan wil Laura 
de fietstocht  wel doen . We starten hoek 
Venneperweg IJweg  waar Rita heeft gewoond. 
Verzamelen 13.15 en gaan fietsen 13.30 uur. We 
hopen dan weer op mooi weer. Gr.Lida

   



 


