
Hallo dames

Afgelopen dinsdag hebben we een prachtige fietstocht 

gereden onder leiding van Elly en Thea. We waren met 9 

dames .  Onderweg werden we verrast door Elly en Thea 

met een appel en mandarijn. We hebben een rit gemaakt 

van ongeveer 35 km. We zijn zelfs door het dorpje Engel 

gereden heel apart. Als afsluiting gestopt bij van Reeuwijk  

heerlijk genoten van ijs koffie en gebak. De volgende keer 

23 juli gaat Ria van Arkel een route verzorgen. We starten 

op de Rijnlanderweg  Geniedijk vlakbij de Burgh. 13.15 uur 

verzamelen en 13.30 vertrekken.  Hopelijk kunnen we weer 

genieten van de zon.



 



Heerlijk buiten genieten !


