
Hallo dames

Afgelopen dinsdag 23 april hebben we een mooie fietstocht 

gehad naar de bollen onder leiding van Linda, het was 

prachtig weer dus het was genieten. Bij de Tulpenrij hebben 

we wat gedronken erg gezellig.We zijn van plan om 7 mei 

weer te gaan fietsen , maar ik zoek nog iemand die een 

route wil doen. Zelf kan ik niet mee want ik word geholpen 

aan me hand. Ik hoor wel wie er een route wil doen. 

Hartelijke groet Lida




