
Commissie Cultuur 
      Zuid-Holland  
 
 
 

 

Woensdag 27 november 2024 organiseert de 
Commissie Cultuur van Vrouwen van Nu Zuid-Holland 
een bezoek aan Het Hof van Nederland in 
Dordrecht. 
 
Altijd al een kijkje willen nemen op de plek waar in 
1572 Nederland is gevormd? De plek waar op 
uitdrukkelijk verzoek van Prins Willem van Oranje in de 
Statenvergadering werd besloten dat de Nederlanden 
meer zelfbestuur zouden krijgen en vooral meer 
vrijheid van religie? In Dordrecht werd de eerste stap 
gezet naar het gedachtegoed dat je vrij moet zijn om 
te denken wat je denkt, te geloven wat je gelooft, en 
te zijn wie je bent. 
 
We beginnen de dag stipt om 10.30 uur met 
koffie/thee en wat lekkers in Museumcafé HofSpot. Om 
11.30 uur volgt een inleiding in de Vrijplaats, waarna 

bekijken. Voorzien van alle benodigde informatie kun 
je dan het museum zelfstandig bezoeken. 
 
Bereikbaarheid: Het Hof bevindt zich midden in het 
centrum van Dordrecht; op ongeveer 15 minuten lopen 
vanaf het station. Adres: Hof 6, 3311 XG Dordrecht. 
 
Aanmelden: vóór 15 november 2024 
Email: culturelecommissiezh@gmail.com met 
vermelding van je afdeling en je telefoonnummer. Meld 
ook even of je een Museumkaart/Vriendenloterijkaart 
hebt. Pas na ontvangst van een bevestigingsmail is je 
aanmelding definitief. Er is een beperkt aantal 
plaatsen. Wie het eerst komt, het eerst maalt! 
 
Bijdrage: 10 euro; over te maken op 
rekeningnummer NL81 RABO 0307 4212 79 t.n.v. 
Vrouwen van Nu, afd. Zuid-Holland onder vermelding 
van Commissie Cultuur en Dordrecht. 
 
Met een Museumkaart/Vriendeloterijkaart is de 
toegang tot Het Hof gratis. Heb je die niet, dan is de 
toegang 14 euro (zelf te betalen aan de kassa). 
 
Bij annulering worden reeds gemaakte kosten niet 
terugbetaald. 
 

 

 

 
 

 
 

 


